
Reisverslag van Wim Smeets: SNP reis 1 / 7 mei 2011 Extremadura 125170-0311 

 - 1 - 

 
Algemeen 
 
Een uitstekende wegenkaart voor dit gebied is de Michelin 576 Regional Espagne, schaal 1/400.000. 
Deze bevat het gebied Extremadura, Castilla La Mancha, Madrid.  
Reis heen en terug: Een gedeelte, 9 personen, vliegt met de KLM en 6 anderen vliegen met Iberia, 
twee uur later. Terugreis: Iberia vliegt half uur eerder dan KLM. 
Vervoer in Spanje: Frank en ik rijden de hele reis in een Citroën Jumper, diesel, ruim busje voor 9 
personen met bijna stahoogte. De kofferruimte is net voldoende voor de koffers en handbagage. De-
ze busjes zijn niet nieuw,de mijne heeft ruim 52.000 km gereden, dat is aan veel dingen te merken. 
Overal deuken, de buitenspiegel zit met plakband vast, stoelen zijn niet opklapbaar omdat mecha-
nisme met staaldraad kapot is, enzovoort. 
Verblijf in Extremadura : Het Casa Rural el Cabrerin in Villa Real de San Carlos is een aardig ho-
tel, gelegen midden in de natuur en vlak bij de belangrijkste spot van de Extremadura, de Peñafal-
con. 
Weer: Wij hebben deze reis enorm geboft met het weer. Alleen op de laatste dag, tijdens de terug-
reis, vlak voor Madrid, een enkele drup regen. De maximum temperatuur was 29º C op de eerste 
dag. Voor de rest was de maximum temperatuur rond de 25º C. Er was over het algemeen weinig 
wind, dat is gunstig voor het kijken naar vogels. 
Elektriciteit : De elektriciteit is zoals in Nederland 220 volt. De stopcontacten op de hotelkamers 
zijn allen zoals in Nederland. 
Drinkwater : Het water uit de kraan is goed drinkbaar. Wij krijgen bij het lunchpakket een flesje wa-
ter mee. 
Algemeen dagprogramma: Ochtendwandeling om 7 uur, daarna ontbijt om 8 uur en vertrek om 9 
uur. ’s Avonds lijsten om 19.30 uur, 19.50 uur het programma van de volgende dag doornemen ge-
volgd door het diner. Na het diner wordt er meestal nog wat ondernomen om te bekijken, kikkers, 
nachtzwaluwen. 
 
Zondag 1 mei 
Op zaterdag heb ik per internet mijn stoel en die van Frank in het vliegtuig al gereserveerd en de 
boardingcards al uitgeprint. 
06.30 uur: Ik vertrek met de auto van huis, onbewolkt, 7º C, oosten wind, 4 Beaufort. Even over ze-
ven uur zijn wij op Schiphol. Twee dames van onze eerste groep komen vooralsnog niet opdagen, 
problemen met de treinverbinding. Frank wacht hun op, ik ga met de rest door. 
08.10 uur: Na het afgeven van de bagage naar de handbagagecontrole. Ook deze keer weer moeten 
de schoenen uit, voor de rest verloopt het vlot.  
09.33 uur: Iedereen is aan boord van een Boeing 737-800 van de KLM, ingericht voor 171 passa-
giers en volledig bezet. De vliegduur is 2 uur en 10 minuten. Om kwart voor tien gaan wij van de ga-
te. Aan boord wordt er een lunch verstrekt, die nog smaakt ook. Het is helder weer zodat ik opnamen 
kan maken van Schiphol, Rotterdam en Zeeland. Ook Parijs is vanuit de lucht goed te zien. Wij vlie-
gen via Bordeaux naar Madrid. Daar aangekomen moeten wij een kwartier extra vliegen, want het is 
erg druk in de lucht. 
12.05 uur: Wij zijn geland op Madrid Barajas, half bewolkt. Wij moeten 20 minuten taxiën naar de 
gate op Terminal 2. Onze bagage komt binnen op een andere band dan staat aangegeven op de moni-
toren. Mijn bagage komt helemaal niet opdagen. De andere groep komt twee uur later aan op Termi-
nal 4 waar wij ook onze busjes in ontvangst moeten nemen. Dat is 12 minuten met de bus van Ter-
minal 2 naar Terminal 4. Ik ga samen met Ellen twee keer heen en weer en tenslotte komt mijn kof-
fer met het volgende toestel van de KLM binnen om 15.40 uur op Terminal 2. 
16.50 uur: Wij zijn vertrokken in de busjes, uiteindelijk is alles nog goed gekomen. Na twee uur rij-
den een kleine stop bij afrit Calera y Chozas, hier en klein plasje aan de andere kant en enkele hon-
derden meters van de autoweg.  
18.50 uur: wij rijden langs een enorm groot veld met zonnepanelen langs de kant van de autoweg.  
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20.10 uur: Wij zij op de plaats van bestemming. De intrek in de beide slaaplocaties is snel genomen. 
Daarna diner in het Casa Rural. 
Vandaag 293 km gereden 
 

Maandag 2 mei 
Na een erg onrustige nacht sta ik om 06.30 uur op. 
Het is half bewolkt, 14º C en windstil. Het heeft af-
gelopen nacht wat geregend. Het schemert licht. Ik 
wandel samen met Frank en nog twee andere per-
sonen door het dorp en dan naar beneden. Op de 
bomen zitten overal baardmossen. Tijdens de wan-
deling komen er nog twee bij. In de straat is het een 
enorm gekwetter van de Boerenzwaluwen die hier 
aan de huizen broeden. Tijdens de wandeling een 
enorme hoeveelheid vogelgeluiden: Cetti’s zanger, 
Europese Kanarie, Nachtegaal, Baardgrasmus. In 
de lucht roofvogels, waaronder Vale Gier en Havi-
karend. 
09.20 uur: Wij vertrekken in de twee busjes vanaf 
ons hotel, lunchpakketten mee. Vanaf Belen in 
noordoostelijke richting. Onderweg een pauze van 
13.00-14.00 uur voor de lunch en het bekijken van 
de roofvogels in de lucht. Overal om ons heen Ooi-
evaars met jongen op nesten. In de lucht veel Vale 
Gieren, eerst een groep van meer dan 20 stuks. 
Even later een groep van meer dan 40 stuks samen 
met een Monniksgier. Onder het rijden een �  
Blauwe Kiekendief, een Blauwe Ekster en op een 
dak een Steenuil. 
Wij stoppen om 16.00 uur bij de brug over de Al-

monte voor een wandeling via de cañada langs deze rivier. Bij de brug Nachtegaal, Rotszwaluw, 
Rotsmus en Kauwtjes. Het is dan 26º C en heerlijk zonnig. De wandeling is prachtig met ook nog 
een IJsvogel en veel schildpadden in het water. De hele omgeving staat in bloei. 
18.15 uur: Wij zijn terug bij ons hotel. 
19.30 uur: Lijsten met bijna het hele reisgezelschap achter het hotel. Vandaag en gisteren samen 74 
soorten vogels gezien door de groep.  
19.50 uur: Het programma van morgen wordt doorgenomen en daarna gaan wij aan tafel. Tijdens het 
diner krijg ik een brief van het reisgezelschap dat de week voor ons dezelfde reis maakte met bijzon-
derheden en wetenswaardigheden die zij hadden gezien. Erg informatief en collegiaal. 
21.45 uur: Wij gaan met acht mensen luisteren bij een poeltje in de buurt naar een concert van Zuid-
Europese Boomkikkers. Ze zijn van dichtbij te zien, eentje zit er zelfs in de hand van Irina.  
Vandaag 141 km gereden. 
 
Dinsdag 3 mei 
07.00 uur: wij wandelen met zes personen, bijna onbewolkt en windstil. Ook vanmorgen weer veel 
zingende vogels, geen roofvogels. Het ontbijt is om 07.30 uur. 
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08.40 uur: wij zijn compleet 
en gaan op pad. In een 
drinkplasje een Oeverloper. 
Wij stoppen bij een ruïne 
van een aquaduct met links 
een verlaten huis, bewoond 
door Ooievaars. Aan het 
eind van een rij eucalyptus-
bomen zit het nest van een 
Steenarend. Deze laat zich 
niet zien. Even verder in 
een klein plasje een Kleine 
Zilverreiger. Om kwart 
voor tien stoppen wij bij het 
zien van tientallen landende 
Vale Gieren, hier ook Mon-
niksgier en subadulte Aas-
gier, waar ik opnamen van 

maak. Op een paaltje langs de weg een Iberische Klapekster. Daarna een korte stop voor een Steen-
uil op een paaltje.  
12.15 uur: Stop voor lunchpauze, bij een riviertje, net na Santa Marta de Magasca. Na de pauze ne-
men wij een zandweg links de vlakte in. Hier verscheidene Grote Trappen (�  en � ), Houtduif en 
verder langs deze weg Zwartbuik Zandhoenders, eerst een vliegend groep van 22 stuks, daarna 
dichtbij twee stuks vliegend. Daarna op een elektriciteitslijn een vijftal Scharrelaars. Hier aan de pa-
len heel veel nestkasten waar onder meer Scharrelaar en Zwarte Spreeuw gebruik van maken. Even 
later op een hoek van de weg en een afslag een achttal Grote Trappen, allemaal mannetjes. In een 
mast zit het nest van een Havikarend, het leek een gewoon Ooievaarsnest! Wij nemen de erg slechte 
weg naar het noorden. Het is dan 24º C en nog steeds zonnig. 
17.00 uur: Wij stoppen bij het stuwmeer Embalse de Talavan waar verscheidene vogelkijkhutten 
zijn. Op dit stuwmeer als nieuwe soorten de Fuut en de Meerkoet. Na een vergeefse zoektocht kun-
nen wij de Grijze Wouw niet vinden en gaan dan op weg naar ons hotel waar wij tegen 19.15 uur 
aankomen. 
Vandaag 13 nieuwe soorten vogels, dat het totaal op 87 brengt tot nu toe. Vanavond ook nu weer om 
22.00 uur naar de Zuid-Europese Boomkikkers, nu om deze ook te fotograferen bij het licht van mijn 
zaklamp. Dat lukt 
niet best. Het is 
wel erg gezellig. 
Vandaag 213 km 
gereden. 
 
Woensdag 4 mei 
07.00 uur: Wij 
gaan weer wande-
len, nu met zeven 
personen. Het is 
onbewolkt en 
windstil, 12º C. 
Els is haar kijker 
kwijt geraakt (en 
vindt die later 
toch in de bus). 
Wij lopen de an-
dere kant uit naar 



Reisverslag van Wim Smeets: SNP reis 1 / 7 mei 2011 Extremadura 125170-0311 

 - 4 - 

een klein meertje. Hier mooi de Roodkopklauwier en de Baardgrasmus. 
09.07 uur: Wij vertrekken en stoppen een kwartier later bij de Arroyo de la Vid. Om 09.00 uur gaan 
wij verder naar de Peñafalcon. Hier veel Vale Gieren met jongen op hun nesten. Ook een Zwarte 
Ooievaar op nest met vier jongen. Langs de weg, 1 meter hoog, tegen de rotswand, het nest van een 
Grijze Gors met daarin nog twee jongen die uitvliegen als wij er bij staan. Hoog in de lucht twee 
Slechtvalken, Aasgier (volwassen) en verscheidene Monniksgieren. 
11.40: Wij zijn op de parkeerplaats om naar de ruïne van het kasteel te wandelen. Eerst een busje 
naar de andere kant van de berg brengen, dan gaan wij op pad. Wij lopen het eerste stuk binnendoor 
via een grindpad. De klim naar boven is eerst over een weg, daarna een flinke stenen trap op. Hier-
boven gaat iedereen aan de slag om vliegende gieren te fotograferen, deze vliegen soms onder ons 
langs. Maaike vangt een hagedis, een Algerijnse Zandloper, die bij mij op de plaat gaat. Leuk is een 
langsvliegende Kaffergierzwaluw, de witte stuit is prachtig zichtbaar evenals de scherp afgetekende 
lichte keel en de diep gevorkte staart. 
14.00 uur: Wij starten de wandeling naar beneden, aan de andere kant van de berg. Dit pad is moei-
lijker begaanbaar dan de weg naar boven. Beneden aangekomen gaan wij eerst weer het andere busje 
ophalen. Het is 24º C.  
15.50 uur: Wij zijn terug bij ons hotel en hebben tot nu toe vandaag 30 km gereden 
19.00 uur lijsten: Vandaag 15 nieuwe soorten en in totaal tot nu toe 102 soorten. 
21.20 uur: Wij gaan met de busjes op pad om de Moorse Nachtzwaluw op te sporen met behulp van 
geluid. Frank heeft er al een gehoord, samen met Maaike, niet ver van ons hotel. Dat wil maar niet 
lukken, wel een Oehoe die reageert op het geluid dat Frank afspeelt. 
23.10 uur: Terug bij ons hotel, totaal vandaag 44 km gereden.  
 
Donderdag 5 mei 
Vannacht hebben verscheidene mensen de Moorse Nachtzwaluw gehoord in de buurt aan ons hotel.  
07.00 uur: Wij wandelen met zes personen. Het is onbewolkt, windstil en 18º C. Wij wandelen langs 
het grote parkeerterrein aan de overkant van de weg, naar beneden. Hier de Cirlgors en de Boom-
leeuwerik.  

09.00 uur: Ver-
trek met de bus-
jes. Als wij om 
09.30 uur bij 
een tankstation 
stoppen om te 
tanken, blijkt dit 
gesloten te zijn. 
Hier moeten 
maar liefst 6 
mensen naar het 
toilet. Een half 
uur later kunnen 
wij alsnog tan-
ken en er gaan 
ruim 70 liter in 
mijn tank.  
11.10 uur: wij 
zijn in Montán-
chez en hebben 
vandaag al 150 

km gereden. Het is even zoeken maar na 10 minuten starten wij de wandeling van 8 km totaal, de 
blauwe route. Het is nog steeds bijna onbewolkt. Tijdens de wandeling neem ik een zandje mee voor 
mijn verzameling. Er ligt mooi vers aangespoeld zand door de regen van de afgelopen dagen. Wij 
horen en zien een Bergfluiter in de bomen boven ons. Ook duikt een Havikarend naar beneden die 
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zich op een rots aan de overkant van het dal mooi door de telescoop laat bekijken. De wandeling is 
gevarieerd met stukken bos en dan weer open landschap.  
12.50 uur: wij pauzeren een half uur, na 2 ½ km met een prachtig uitzicht en gebruiken hier ook on-
ze lunch. Wij besluiten om weer terug te gaan want anders hebben wij geen tijd meer voor de rest 
van ons dagprogramma.  
14.10 uur: Wij zijn terug bij de busjes en gaan nu naar het kasteel midden in het stadje, op zoek naar 
de Zwarte Tapuit. Onze medereizigers zetten wij af in het centrum en wij gaan op zoek naar een par-
keerplaats. Als wij die hebben gevonden blijkt de groep grotendeels op een terrasje te vertoeven en 
voor een deel geen zin meer te hebben naar boven te lopen naar het kasteel. Met een klein gezel-
schap lopen wij naar boven. Ook hier is het uitzicht mooi met Blauwe Rotslijster en Zwarte Rood-
staart, maar er is geen Zwarte Tapuit te vinden.  
15.30 uur: Te-
rug naar de bus-
jes en nu op 
weg naar een 
kolonie met 59 
ooievaarsnes-
ten, ten westen 
van Cáceres. 
Hier kan ieder-
een naar harten-
lust vliegende 
en landende 
Ooievaars foto-
graferen. Tot 
ons geluk komt 
ook een Dwer-
garend laag 
overvliegen.  
16.50 uur: Op 
weg naar het 
meertje van Los Barruecos, dat is moeilijk te vinden. Veel bijzondere vogels zitten hier niet, het 
meest opvallende zijn drie Futen en een groepje Steltkluten. Het is dan 29º C.  
19.30 uur: Wij zijn terug in ons hotel. Dat wordt laat lijsten. 
Vandaag 324 km gereden.   
21.45 uur lijsten: Vandaag 6 nieuwe soorten en in totaal tot nu toe 108 soorten. 
 
Vrijdag 6 mei 
07.00 uur: wij wandelen met 9 personen, licht bewolkt, 16º C, windstil. Wij gaan driftig op zoek 
naar een Orpheusgrasmus, maar kunnen die niet vinden. 
09.00 uur: De linker achterband van de bus van Frank is lek. Dat is even zoeken hoe hier de 
reserveband op te leggen, maar na drie kwartier rijden wij toch. De lucht trekt intussen langzaam 
dicht. Wij nemen even ten noorden van Villarreal de San Carlos de weg rechts en stoppen aan de 
onderkant van de stuwdam in de Tietar. Hier is ook een gierenrots met tientallen gierennesten, een 
Zwarte Ooievaar die er op zoek is naar nestmateriaal en ernaast een Spaans Edelhert dat rustig ligt te 
herkauwen. Er is ook een vogelkijkhut bij de parkeerplaats, recht tegenover de gierenrots.  
11.00 uur: wij stoppen even boven de dam om er op neer te kijken, Eén van de medereizigers heeft 
een Gele Kwikstaart gezien, wij proberen die ook te vinden maar de vogel is gevlogen. Onderweg 
een groepje Blauwe Eksters langs de kant van de weg. Ook bij de Mirador de la Portilla del Tietar is 
een gierenrots. Een Otter ligt in het water van de Tietar en vangt een vis. Op zijn rug liggend veror-
bert deze de vis. Dit schouwspel kunnen wij via telescopen bewonderend bekijken. Daarna rijden wij 
door naar onze lunchplek, op het terras bij een hotel-restaurant.  
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13.45 uur: Na de lunch vertrekt Frank met 6 mensen naar de Embalse de Arrocampo Almaraz en ik 
ga terug naar ons hotel waar Els achter blijft en dan verder naar de Peñafalcon. Hier ontdek ik dat ik 
mijn verrekijker aan 
de stoel in het hotel-
restaurant heb laten 
hangen. Ik breng mijn 
mensen om 14.15 uur 
naar boven naar het 
kasteel en ga terug om 
mijn kijker op te ha-
len. Deze hangt ge-
woon nog aan de 
stoel, aan het tafeltje 
zitten mensen te eten, 
zij hadden de kijker 
nog niet opgemerkt.  
16.00 uur: Boven bij 
de ruïne kwamen 
weinig gieren langs 
vliegen, dus wij gaan 
weer naar beneden 
naar de Peñafalcon. Hier zien wij twee Spaanse Keizerarenden hoog in de lucht. Een er van wordt 
van boven aangevallen door een Slechtvalk. Wij kunnen deze arenden gedurende ruim een kwartier 
bekijken. 
17.00 uur: wij zijn terug in het hotel. 
19.30 uur: Vandaag 10 nieuwe soorten gezien, hetgeen het totaal op 118 brengt deze reis. Gerard 
was er het dichtste bij en wint de eerste prijs, Paulien heeft de tweede en Maaike de aanmoedigings-
prijs, telkens een Vogelkalender 2011. 
Vandaag 85 km gereden.  
 
Zaterdag 7 mei 
07.00 uur: wij wandelen met 8 personen, half bewolkt, windstil, 14º C. Wij lopen weer door het dorp 
naar beneden. 
09.10 uur: wij vertrekken vanuit Villarreal de San Carlos met alle bagage achterin de busjes. Op een 
elektriciteitsdraad een Gele Kwikstaart. 
10.05 uur: wij zijn bij de Embalse de Arrocampo Almaraz en rijden door naar hut 2. Hier veel vo-
gels: Grote Karekiet, Graszanger, Buidelmees, Kwak (juveniel), Woudaapje, Purperkoet (drie stuks), 
Purperreiger, Kleine Karekiet. De lucht trekt helemaal dicht.  
10.45 uur: Wij vertrekken richting Madrid en tanken op ongeveer 20 km voor Madrid, na vandaag 
223 km. Om even over één uur zij wij in de parkeergarage na 272 km vandaag. In totaal heb ik 1371 
km gereden deze reis. De helft van de mensen wordt afgezet op Terminal 4 en wij gaan door met de 
rest in de bus naar Terminal 2. Er zijn wat problemen met passagiers op Terminal 4, dat wordt opge-
lost door SNP. Zij gaan mee met ons, business class!, in het KLM toestel. 
16.35 uur: Wij zitten in een Boeing 737-800, de Gierzwaluw, de PH-BXX van de KLM. Het toestel 
is helemaal vol. Wij hebben twee uur vertraging vanwege slechte meteorologische omstandigheden 
rond Madrid, onze slot-tijd wordt verlaat. Om 17.00 uur rollen wij van de gate af en moeten dan nog 
een uur wachten alvorens te kunnen vertrekken. Om 18.21 zijn wij eindelijk in de lucht. De vlucht is 
erg rumoerig vanwege instabiele lucht waar wij doorheen vliegen. Het toestel maakt enorme klappen 
en schokken. 
20.18 uur: Wij landen met een enorme dreun op Schiphol. De bagage laat flink op zich wachten, 
maar uiteindelijk heeft iedereen zijn bagage en gaan wij huiswaarts. 


