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Algemene bevindingen tijdens onze reis 
 

Het land Sri Lanka (Sri = voorspoedig, Lanka = eiland) is een enorm groen land met dichte 

begroeiing tot aan de wegen. Het is groter dan Nederland en kleiner dan Nederland en België 

samen. Het ligt op ongeveer 6º tot 8º NB. 

Het uitzicht is meestal beperkt, behalve in de droge gebieden en in de heuvelachtige streken. 

In het hele land liggen aangelegde tanks (soort stuwmeer, opvangbekkens van regenwater) die 

bevolkt worden door veel watervogels. 

Wij reizen meestal in onze comfortabele bus voor 19 personen die voorzien is van airconditi-

oning die de temperatuur voortdurend op 25º C houdt. De chauffeur Dayanande rijdt erg om-

zichtig en dat is wel zo prettig op de drukke wegen. De bijrijder Surange zorgt ervoor dat de 

koelkast in de bus voortdurend gevuld is met flessen mineraalwater. Het verkeer in Sri Lanka 

loopt vrij soepel, iedereen houdt rekening met elkaar en men geeft elkaar de ruimte. De hele 

reis gaat over zeer bochtige wegen, geen aanrader voor personen met aanleg voor wagenziek-

te. 

De hygiëne in Sri Lanka is niet te vergelijken met het nabijgelegen India. Het is er veel scho-

ner! Bijna nergens hadden wij last van muggen. 

De temperatuur loopt dagelijks op tot tussen de 25º C en de 31º C. ’s Nachts koelt het af tot 

ongeveer 20º C. Alleen in Nuwara Eliya was het beduidend kouder (ongeveer 17ºC overdag) 

en op de Horton Plains (= rollende bergen) was het slechts 13º C 

Meestal regent het in deze tijd van het jaar ’s nachts hard en is het erg vochtig. Deze keer valt 

er ook overdag vaak een hevige en langdurige regenbui. Het waait er nagenoeg niet zodat een 

opvouwbare paraplu een erg nuttig hulpmiddel is. 

Het zwemmen in zee is alleen in Mirissa mogelijk, ook hier is er een erg hoge branding en 

staat er een gevaarlijke stroming. Bij sommige hotels is een goed onderhouden zwembad zo-

dat ook hier verfrissing kan worden gevonden. 

Ik zelf heb bijna geen mug gezien. Sommige anderen hebben wel enkele muggenbeten opge-

lopen. In de hotels was er telkens op de kamer een elektrisch apparaatje tegen de eventuele 

muggen. Ik heb dit nooit aangezet. De bloedzuigers waren talrijk en nauwelijks goed te weren 

door de broekspijpen stevig om de schoenen vast te binden. Ik deed dit met PTT-elastieken. 

Met een spuitbus met Deet vielen de bloedzuigers onmiddellijk van je af. 

In het land kan men overal Euro’s inwisselen, het meenemen van US Dollars is overbodig. In 

veel plaatsen kan men geld uit de muur trekken, ook op het vliegveld. De koers van de Sri 

Lankese Roepies is 153 LKR voor 1 €. 

Er wordt een algemene fooien/lunchpot geregeld waaruit ik alle gezamenlijke bedragen be-

taal. 

In veel hotels is de mobiele telefoon uit Nederland goed bruikbaar, soms is er Wi-Fi. Onder-

weg was de verbinding hiermee wisselend tot bijna niet mogelijk. 

Wij maken in de regel de vogellijst van de dag op om half acht ’s avonds, gevolgd door een 

diner om kwart over acht. Iedereen doet mee met lijsten. 

 

Zaterdag 15 november 

Ik vertrek van huis om kwart over tien, haal Jan op in Baarn en ben even voor half twaalf op 

Schiphol. Tegen kwart voor twaalf is iedereen er bij de koffieshop bij balie 18, vier mensen 

hebben reeds ingecheckt. 
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Het inchecken gaat snel, weinig problemen. Ik heb 27 kg in mijn koffer. Een kwartier te laat 

gaan wij aan boord. Elke rij heeft tien stoelen. Ik zit aan het raam. Wij vertrekken een half uur 

te laat in een Airbus A380-800 van Emirates. Het toestel zit helemaal vol. Wij vliegen met 

meer dan 1000 km/uur op 14 km hoogte met een buitentemperatuur van -62º C. De vlucht-

duur naar Dubai is 6 uur en 20 minuten. Op Schiphol is het bewolkt, matige westen wind, 

regen en 10ºC. De maaltijd aan boord is behoorlijk. Op de geplande tijd, 00.30 uur plaatselij-

ke tijd, landen wij op Dubai, 23º C. Wij rijden met een bus vanaf het vliegtuig naar de aan-

komsthal in precies een kwartier tijd. Wij hebben hier 2 ½ uur de tijd. Direct een controle, 

voordat wij verder kunnen naar de vertrekhal. Hier een biertje gedronken voor € 5,75/stuk 

(0,3 liter Heineken).  

 

Zondag 16 november 

Wij vertrekken precies op tijd vanuit Dubai in een Boeing 777-300, ingericht voor 500 passa-

giers en helemaal gevuld. Ik ga verder met het bekijken van de film die ik in het vorige toestel 

niet heb kunnen afkijken. De maaltijd aan boord vind ik niet lekker, dan druk ik mij zacht uit. 

Sri Lanka ziet er vanuit de lucht erg groen uit, flink bebost met veel rijstvelden. Wij landen op 

tijd op Bandaranaike International Airport (Colombo), het is 27º C, onbewolkt en windstil. De 

formaliteiten afhandelen gaat langzaam maar gestaag. Daarna de bagage ophalen en geld wis-

selen bij de bank in de aankomsthal op het vliegveld. Onze lokale gids Upali wacht ons op in 

deze hal. Geld wisselen en pinnen gaat vrij vlot. 

Buiten is het benauwd warm. Om kwart voor tien vertrekken wij in een bijna nieuwe, ruime 

(19 passagiers) bus. Naar het hotel is het 45 minuten rijden. In deze omgeving staan er veel 

kerken want er wonen veel katholieken. Het hotel Kumudu Valley Resort is niet bijster goed 

maar wel goed schoon. De kamers zijn complete huisjes, tussen de bomen gelegen. 

Wij lunchen om een uur in het restaurant van het hotel en vertrekken om half drie met de bus 

naar een mangrovebos waar wij in twee bootje doorheen gaan varen. Onderweg krijgen wij 

een telefoontje met de mededeling dat het erg hard regent bij het vertrekpunt van de bootjes. 

Wij keren om en gaan terug naar het hotel. Onderweg krijgen wij een enorme bui op ons dak. 

Om vier uur zijn wij terug in ons hotel, het regent nog steeds, wij gaan op het overdekte terras 

van hotel een kopje koffie/thee drinken, over de rivier uitkijkend. Tegen vijf uur gaan wij toch 

wandelen. Het is dan al behoorlijk donker en het blijft zachtjes doorregenen. Van dichtbij zien 

wij een Chinese Sporenkoekoek en even later een Mangrove reiger. Tegen kwart voor zes zijn 

wij weer terug en gaan dan op het terras een biertje drinken. Tegen zeven uur bestellen wij 

ons eten en gaan lijsten. Vandaag 30 soorten. Na het eten blijven wij tot half tien zitten, daar-

na gaat iedereen naar bed. Het regent nog steeds zachtjes. 
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Maandag 17 november 

In de nacht is er harde regen tot ongeveer 04.30 uur. Ik slaap slecht en sta om kwart over vijf 

op. De douche werkt uitstekend maar een kwartier later ben ik alweer nat van het zweet. Ik ga 

om kwart over zes naar buiten, 

half bewolkt, windstil en 24º C. 

Na het ontbijt om zeven uur ver-

trekken wij om acht uur in de 

bus, na afrekenen en sleutel inle-

veren. In de buurt aan de bar was 

er Wi-Fi-bereik, elders niet. Het 

lokale bier heet Lion-King, kost 

ongeveer € 3,60 voor 0,625 liter 

en is goed te drinken. 

De busreis (45 km) duurt een uur 

en vijftien minuten door het 

drukke verkeer. Tijdens de vaar-

tocht hebben wij goede kansen 

om vogels te fotograferen zoals 

Dwerg- en Indische Aalscholver, 

Groene Bijeneter, Witwangstern, Purperreiger, Witborstwaterhoen en Indische Kievit. In de 

lucht veel Brahmaanse wouwen, verder een Zwarte woudaap en een Bruine Klauwier. Na 

twee uur varen gaan wij weer in de bus. Het was een goed idee om gisteren de boottocht uit te 

stellen, want nu hebben wij mooi en droog weer.  

De route gaat over smalle 

bochtige wegen die goed zijn 

geasfalteerd. Het laatste ge-

deelte van vandaag is ver-

breed en recht gemaakt en 

gaat door rubberplantages. Bij 

een korte stop een Indische 

Kuifarend en een Huisgier-

zwaluw en een Agame. 

Wij zijn rond kwart half drie 

in ons hotel Kithugala Rest 

House. Het hotel is schitte-

rend gelegen hoog boven de 

rivier. Op de kamers is geen 

airco, wel een plafondventila-

tor. Voor de kamer is er een 

terras met uitzicht over de rivier. Wij gaan eerst lunchen en tijdens deze lunch begint het te 

regenen. 

Om half vier gaan wij buiten vogels kijken, het is dan weer droog en om vier uur in de bus 

voor een korte rit van vijf minuten. Daarna vogels kijken in de buurt van het politiebureau. 

Om even over half zes zijn wij terug in ons hotel en kijken vanaf het terras naar de vogels, 

waaronder een Indische Slangenarend en een Malabarensalangaan. 

Om half acht gaan wij lijsten met 31 (zes endemische soorten en in totaal 61 soorten) vogel-

soorten vandaag, daarna diner en na borrelen. Het lijsten gaat heel sociaal, want een half uur 

van tevoren zitten wij al samen met een biertje of iets anders. Om kwart voor tien naar bed. 
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Dinsdag 18 november 

Om half een word ik wakker gebeld vanuit Nederland. De verbinding is slecht en het bericht 

oninteressant. Vannacht slecht geslapen, geen ventilator en geen airco, temperatuur 27ºC in 

mijn kamer en een erg hard bed. Wakker geworden met 

de gedachte dat het buiten regende maar het bleek het 

geluid van de rivier. 

Ik sta om half zes op en wij gaan om kwart over zes vo-

gels kijken met 8 personen. Wij zien wel 25 soorten vo-

gels, waaronder de Indische Bonte Specht en de Grote 

Alexanderparkiet. Het ontbijt is om 7 uur. De lucht is 

intussen helemaal dichtgetrokken en het is 25ºC.  

Om acht uur in de bus, tien minuten rijden en dan wan-

delen (2 telescopen). De lucht is open gebroken, het is 

half bewolkt. Daarna wandelen wij over een hangbrug 

voor maximaal 3 personen. Aan de overkant van de ri-

vier zien wij een endemische soort: Vlekvleugellijster. 

Ik fotografeer de Kamloze Hagedis (Calothus liocephe-

lius, Crestless lizzard). Boven in een boom, tegen het 

licht in, een Negenkleurige Pitta. Helaas zien wij geen 

Kikkerbek. Ik ben de oogschelp van mijn telescoop kwijt. Wij wandelen een flink stuk terug 

maar kunnen deze niet vinden. Net voordat wij teruggaan over de hangbrug heb ik een bloed-

zuiger op mijn arm. Op de zitting van mijn stoel in de bus ligt de oogschelp. Wij zijn om half 

twaalf terug in ons hotel. Het is dan 30ºC. Wij gaan dan vanaf het terras vogels kijken. Er 

komt een Maleise Wespendief voorbij. 

Na de gezamenlijke 

lunch (het begint dan 

flink te regenen) 

gaan wij om half drie 

naar buiten om weer 

vogels kijken als het 

weer bijna droog is. 

Wij vertrekken om 

half vier weer met de 

bus naar de omge-

ving aan het politie-

bureau, het is dan 

weer droog. De 

Dwergooruiltjes 

worden niet gevon-

den ondanks een uur 

lang zoeken met hulp 

van een plaatselijke bewoner. Wel een negenkleurige Pitta en een Dikbekkraai. Ik fotografeer 

een vlinder Tamil Iomen. Twee personen hebben bloedzuigers opgelopen, een er van in zijn 

sokken. Om kwart voor zes zijn wij weer terug in ons hotel. 

Daarna bij de bar een drankje genomen. Martin is vandaag jarig, hij wordt toegezongen en wij 

krijgen drankjes van hem. De Wi-Fi in het hotel werkt niet, wordt gerepareerd en werkt dan 

slecht. 
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Om half acht gaan wij lijsten met 20 vogelsoorten (acht endemische soorten en in totaal 83 

soorten) vandaag, daarna diner en na borrelen. Om kwart over tien is iedereen naar bed. 

 

Woensdag 19 november 

Ik sta om kwart over vijf op en pak mijn koffer. Mijn bed is te hard voor mij, daardoor gaat de 

arm waarop ik lig telkens slapen. Ik heb slecht geslapen. Het hotel is vergane glorie. Volgend 

jaar wordt het tijdelijk gesloten en gerenoveerd. Om kwart over zes gaan wij met bijna de hele 

groep vogels kijken. Het is geheel bewolkt, heiig en 22ºC.  

Wij vertrekken om half negen vanuit het hotel. Bij het instappen van de bus zitten twee Grijze 

Tokken in de tuin van het hotel. Om half elf een korte stop voor een Indische Kuifarend en 

een Muskaatvink. Daarna een korte pauze in restaurant aan de andere kant van de weg. In een 

palmboom zit een juveniele Shikra en een Brahmaanse Wouw cirkelt over ons heen. Vanuit 

het restaurant kunnen wij Adams Peak net niet zien door de nevel. Dit is de hoogste berg van 

Sri Lanka van ongeveer 2440 meter hoogte.  

Als wij weer verder rijden is het 26º C. Wij rijden door Radnapura (radna = edelsteen, pura = 

stad). Om half twee komen wij aan bij ons nieuwe onderkomen, de Blue Magpie Lodge. Het 

begint dan zachtjes te regenen. Wij worden hartelijk ontvangen in dit basic onderkomen. 

Vanuit het restaurant kijken wij naar de vogels, onze lunch komt over een uur. De lunch is 

voortreffelijk en om half vier gaan wij wandelen in de omgeving. De regen is dan opgehou-

den. Hier de Kuifdrongo hoog in een boom. Het begint dan zachtjes te regenen.  

Vandaag bij het lijsten zeven nieuwe soorten, totaal 90 soorten en 9 endemen. Als diner is er 

een rijstmaaltijd met gemarineerde vis, die was lekker. Tot 21.15 uur drankje gedronken. 

 

Donderdag 20 november 

Ik heb deze nacht goed geslapen en wordt zo nu en dan wakker en denk dat het buiten hard 

regent. Later blijkt dat het geluid van de stromende rivier te zijn. Ik sta om tien over vijf uur 

op. Tijdens het ontbijt, achter het res-

taurant, een Indische Waaierstaart, die 

op de foto gaat. 

Wij vertrekken om kwart voor zeven 

uit ons hotel en gaan in twee jeeps 

naar de ingang van het Nationaal Park 

Sinharaja, het tropisch regenwoud. 

Eén persoon gaat vandaag niet mee, 

zij vermoedt dat het té ver lopen is 

vandaag. Hier moeten wij allemaal 

een handtekening zetten in een recep-

tieboek. Daarna in de jeeps verder 

over een abominabel slechte weg naar 

boven naar de echte ingang van het 

park.  

Om acht uur starten wij met de wan-

deling met meteen een enorme hoe-

veelheid bloedzuigers om ons heen. 

Onze park-gids vindt een paartje Kik-

kerbek dat zit te slapen in een boom-

pje op tien meter van de weg, hele-

maal verborgen achter takken met 

bladeren. Het is er goed nat op de 

bodem. Telkens kunnen twee personen er naar toe om ze te bekijken en foto’s te nemen. Dat 
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lukt mij ook, zij het dat de 

vogels half achter blade-

ren verborgen blijven. Dat 

wordt flink ‘photoshop-

pen’ thuis. Een vijftal 

Blauwe Kitta’s (Ceylone-

se blauwe eksters) wordt 

gevoerd door Tsjechische 

fotografen en de vogels 

gaan mooi op de foto. Bij 

het verlaten onderzoeks-

centrum rusten wij uit en 

gaan tegen half elf weer 

op de terugweg. Tegen 

twaalf uur zijn wij terug 

bij de ingang waar onze 

jeepchauffeurs staan te 

wachten met onze lunch-

pakketten. Iemand ziet dat er op mijn rug bloed zit. Ik trek mijn blouse uit en de bloedzuiger 

wordt verwijder en op de foto gezet. Hij was al flink vol gezogen. 

Na de lunchpauze even schuilen voor de regen en dan weer in de buurt van de ingang naar 

vogels kijken. Een grote Watervaraan sjokt aan ons voorbij. Er komt een ‘flock’ voorbij met 

daarin 15-20 soorten. Die zijn niet allemaal te zien want in 2-3 minuten zijn ze weer verdwe-

nen. Daarin zitten heel wat endemen die wij niet kunnen onderscheiden maar Upali wel van-

wege zijn herkennen van de geluiden.  

Tegen half vier gaan wij in de jeeps weer naar beneden en om half vijf zijn wij terug in onze 

lodge. De maximum temperatuur vandaag was 27ºC. Upali heeft met enkele park-gidsen afge-

sproken dat zij morgenochtend de Serendib Dwergooruil zullen gaan zoeken om die ons te 

wijzen. 

Bij het lijsten zijn wij op een totaal van 100 vogelsoorten gekomen waaronder 14 endemen. Ik 

ga om kwart over tien naar bed. 

 

Vrijdag 21 november 

Vanaf ongeveer drie uur regent het erg hard buiten en blijf ik dientengevolge wakker. Om 

kwart over vijf sta ik op, het regent dan nog erg hard. De jeeps staan al vroeg klaar maar wij 

gaan niet op zoek naar de Se-

rendib Dwergooruil, want door 

de harde regen gaan de park-

gidsen niet op pad. Zij moeten 

de uil kunnen horen om deze 

te lokaliseren, maar door de 

regen horen zijn het niet. Tot 

zeven uur kijken wij vogels 

vanuit het restaurant om ver-

volgens te gaan ontbijten. Om 

kwart voor acht vertrekken wij 

in onze bus met alle spullen er 

in. Het weer knapt op en er is 

alleen nog maar hoge sluier-

bewolking. Het landschap ver-



Reisverslag van SNP-reis Wim Smeets: Sri Lanka 146040-0114, 15 november – 1 december 2014. 

7 

 

andert van hoge bomen en bos en nattigheid in een droog landschap met kleinere bomen. De 

route van vandaag gaat over erg smalle wegen met veel haarspeldbochten. Wij maken ook nu 

weer een korte stop voor een Indische Slangen-

arend. Om kwart voor elf zijn wij in ons enorm 

chique Centauria Hotel dat aan een groot stuwmeer 

is gelegen. Vanuit mijn riante slaapkamer kijk ik uit 

over het meer. 

Om half twaalf gaan wij buiten vogels kijken in de 

tuin van het hotel en op het meer. Hier in de tuin 

Indische Dwergooruil en op het meer Grijze Peli-

kaan, Indische Slangenhalsvogel en Lachstern. Wij 

lunchen in het hotel en om kwart over twee gaan 

wij met de bus naar het Nationaal Park Udawalawe 

en stappen over in twee jeeps. Als wij in de bus 

zitten begint het erg hard te regenen. Als wij in de 

jeeps zitten houdt de regen op. Bij het instappen ga 

ik door mijn rug, dat is pijnlijk en lastig de rest van 

deze reis. In het park van heel dichtbij Kleine 

Groene Bijeneters, een Indische Kuifarend. Het is 

moeilijk fotograferen want het is erg donker weer. 

Op de terugweg breekt weer een enorme bui los en 

dat blijft voorlopig zo. Bij het overstappen van de 

jeeps naar de bus worden wij allemaal flink nat, ondanks het feit dat het hulpje van de bus ons 

paraplu’s brengt. Om kwart voor zes gaan wij richting hotel. 

Om half achtlijsten na eerst het diner te hebben besteld. Vandaag 27 nieuwe soorten, totaal 

127 soorten. 

 

Zaterdag 22 november 

Ik heb vannacht goed geslapen in een groot bed. Ik sta om kwart over vijf uur op en pak mijn 

koffer in. Ik heb flink last van mijn rug en neem Ibu-

profen 400, dat helpt. Om zes uur gaan met onze ba-

gage op pad en ontbijten in het veld.  Het weer is op-

geknapt, bijna onbewolkt, windstil en 22ºC. Wij gaan 

weer in jeeps het park in en pauzeren bij het meer om 

kwart over negen met hier Witbuik Zeearend, Vis-

arend, Kleine Rivierarend en veel andere water gere-

lateerde vogels. Onderweg heel dichtbij om te foto-

graferen een Indische Kuifarend. Het aantal vlinders 

dat wij zien is immens, alleen fotograferen vanuit de 

jeep is er niet bij. Het is 29ºC. Onderweg regent het 

even zachtjes. Om kwart over elf zitten wij weer in de 

bus en vertrekken naar onze volgende locatie.  

Vanaf twaalf uur regent het. In de bus valt iedereen in 

slaap, behalve de chauffeur en ik. Wij lunchen van 

kwart over een tot kwart over twee in hetzelfde res-

taurant aan zee als vorig jaar. Het weer is dan weer 

opgeknapt, de bewolking breekt langzaam en wij zijn 

op weg naar Mirissa. De pijn in mijn rug komt weer 

terug. Wij zijn om half vier in ons hotel Paradise 

Beach Hotel. De verbouwing is klaar en wij zitten in 
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het oude gedeelte. Het restaurant zit in het nieuwe gedeelte. Het is warm met 30ºC en het re-

gent voortdurend. Geen weer om te zwemmen voor mij. Ik ga relaxen op bed. Vanuit mijn 

kamer is het 50 meter naar de branding met daartussen het zwembad. Met recht de Paradise 

Beach Club geheten. De kamers hebben airco en plafondventilator, douche en toilet. 

Er is voor de rest van de dag geen programma.  

Het lijsten doen wij in de hal van het nieuwe gebouw, in het restaurant is het te lawaaierig. 

Vandaag 14 nieuwe soorten waardoor het totaal op 141 komt, met 14 endemen. Het lopend 

buffet is erg lekker en smaakvol. Ik ga om tien uur naar bed en slaap heel goed. 

 

Zondag 23 november 

Om zes uur is er koffie in het restaurant en om kwart over zes gaan wij met de bus wij naar de 

boot. Er staat een harde wind, 4-5 Beaufort en de eerste schuimkoppen komen op de zee. Wij 

hebben ontbijtpakketten meegekregen. De boot vertrekt een uur te laat, om half acht. Men 

heeft afgewacht of wij wel kunnen varen met deze golfslag. Er staat veel deining op zee dus 

een komen aantal bootjes terug. Er staat een lange golfslag en de boot vaart hard, dus iedereen 

aan boord wordt kletsnat. Wij zitten op een boot, geschikt voor 45 personen. Doordat wij ach-

ter op de boot zijn gaan zitten worden wij niet zo nat.  

Na 1 ½ uur varen zien 

wij in de verte een 

spuitende walvis. Er is 

een dikke bewolking, 

het is 25º C. Even 

later zien wij een 

Blauwe Vinvis onder-

duiken. Daarna nog 

verscheidene keren 

een Blauwe Vinvis, 

aan de oppervlakte en 

duikend. Wij zien vijf 

tot zes verschillende 

Blauwe Vinvissen en 

een Bryde’s Walvis. 

De Blauwe Vinvissen 

zijn ongeveer 30 me-

ter lang en 60 ton 

zwaar. Net als ik mijn camera heb opgeborgen voor de terugreis, is er vlakbij de boot nog een 

te zien. 

Tegen kwart voor elf zijn wij terug in de haven. Op onze kamer in het hotel verkleden wij 

ons, trekken droge kleren aan en wij vertrekken met de bus naar onze volgende locatie. De 

wind is volledig gaan liggen. 

Om twaalf uur zitten wij in de bus op weg naar nationaal park Yala. De lucht is helemaal 

dichtgetrokken en het regent hard. Om kwart over twee zitten wij in een restaurant in Tissa en 

gaan hier lunchen. Daarna gaan wij geld pinnen in Tissa en onderweg vogels kijken.  

Om vier uur stoppen wij bij een nat veld waar vorig jaar veel vogels zaten maar dat nu hele-

maal schoon gemaakt is en er weinig vogels te zien zijn. Hier Purperkoet, Blauwe Reiger, 

Lepelaar, Indische Kievit, Nimmerzat en Purperreiger. Onderweg hier naar toe al veel vogels. 

Als wij stoppen zien wij een tiental soorten steltlopers en enkele Zwartkruin Leeuweriken. 

Daarna rechts van de weg, vlakbij ons hotel, een grote groep wilde Zwijnen met jongen. 

Om tien voor zes komen wij aan bij ons zeer luxe hotel Cinnamon Wild Yala. In het donker 

mogen wij alleen met begeleiding van het personeel naar onze kamers of naar het restaurant. 
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Het restaurant is super de luxe met een lopend buffet. De Wi-Fi is hier waardeloos, je krijgt er 

niks mee. Tegen tien uur naar bed na op mijn eigen terras nog een biertje te hebben gedronken 

De rest ligt al veel eerder op bed.  

Vandaag 12 nieuwe soorten, totaal 153 soorten. 

 

Maandag 24 november 

Ik sta om kwart voor vijf op na een vrij onrustige nacht want buiten was er veel lawaai van 

honden en andere dieren. Ik laat mij om tien over vijf ophalen van mijn kamer/huisje. In de 

hal is er koffie en thee en warm gebak. 

Om kwart voor zes zitten wij allemaal in de jeeps. Het is nog steeds aardedonker. Om zes uur 

rijden wij het park Yala binnen, het is 130.000 hectare groot. Het is dan geheel bewolkt, 

windstil en 22ºC. Het is er druk want er staat een rij van wel twintig jeeps te wachten bij de 

kaartverkoop. De jeeps zijn luxe met 6 stoelen achterin en de stoelen zijn oplopend geplaatst.  

Bij het eerste plasje Tureluur, Steltkluut, Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Oeverloper en Bos-

ruiter. Bij het volgende plasje zitten Grijze Pelikanen, Rifgriel en ook nu weer Poelruiters. 

Even voor half zeven komt er een bericht dat er een Luipaard is gezien. Wij racen een half uur 

en bij aankomst staat er een tiental jeeps en wij zien helemaal niets, want wij staan achteraan. 

De Luipaard ligt in een boom op een tak te slapen met zijn kop de andere kant uit. Alleen zijn 

oor is te zien. Even later een tweede Luipaard die ligt weggedoken in de struiken en is ook 

niet te fotograferen. Weer een tijdje later zien wij een Luipaard uit de struiken komen, even 

sproeien en 

dan de weg 

oversteken. 

Net als ik mijn 

mooie opname 

wil maken 

start de chauf-

feur de jeep en 

wij rijden een 

stukje verder. 

De chauffeur 

denkt dat wij 

dan een beter 

zicht hebben. 

Dat is niet het 

geval en mijn 

opname is ver-

prutst. Dat laat 

ik de chauffeur 

weten. 

Om tien uur houden wij een pauze van tien minuten bij het strand met een monument voor de 

slachtoffers van de tsunami. Hier staan een paar jeeps bij elkaar. Hier eten wij ons ontbijtpak-

ket op. Daarna verder met hier en daar een Indische Olifant, Javaanse Maraboe, Indische 

Fluiteend en twee soorten aalscholvers.  
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Tegen half twaalf zijn wij terug in ons 

hotel en gaan om een uur lunchen. Na 

de lunch gaan wij om drie uur wande-

len vanuit het hotel. Bij de plasjes Nim-

merzat, Grijze Pelikaan, Mangroverei-

ger en Steltkluut. Tegen half vier begint 

het zachtjes te regenen en wij zien een 

Stekelstaartsnip. Daarna in de bus ver-

der want het gaat harder regenen. Wij 

gaan kijken bij zoutpannen met twee 

soorten sterns en de Griel. Om kwart 

over vijf zijn wij terug bij ons hotel, het 

regent nog steeds en wij gaan wat drin-

ken. Om kwart over zes gaan wij op 

pad om nachtzwaluwen te gaan zoeken. 

Dat lukt niet, niks te horen en niks te 

zien.  

Het eten deze avond is ook weer voortreffelijk bij een lopend buffet. Daarna alleen op het 

terras van het hotel nog wat gedronken en om tien uur ga ik als laatste naar mijn verblijf. 

Vandaag 15 nieuwe soorten vogels toegevoegd aan onze lijst, totaal 168 soorten. 

 

Dinsdag 25 november 

Ik heb vannacht goed geslapen met de plafondventilator zachtjes draaiend. Ik sta om kwart 

voor vijf op. 

Om vijf over zes vertrekken wij compleet uit ons hotel. Op de elektriciteitsdraden zitten soms 

wel 100 meter lang Boerenzwaluwen. Er wordt flink aan de weg gewerkt waardoor wij maar 

slecht opschieten. Om kwart voor acht zijn wij in Bundela waar twee jeeps op ons staan te 

wachten. In Bundela zitten veel Purperkoeten en Waterfazanten. Bij de zoutwinning is een 

enorme verscheidenheid en hoeveelheid aan strandlopers, waadvogels en sternen. Hier ook 

Kleine Vorkstaartplevier, Kleine Veldleeuwerik, Grauwe Franjepoot, zeven soorten sterns en 

de Mongoolse Plevier. Het tweede gedeelte van de rit is minder fraai met toch nog mooie op-

namen van bijeneters. Om elf uur zijn wij terug van de safari, het is dan 27º C.  

Wij gaan op pad met de bus naar Nuwara Eliya en stoppen bij een prachtige waterval, de Ko-

ningswaterval (Rawena Alne). Om tien over een stoppen wij bijna boven op een berg om te 
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gaan lunchen. Hier bederft de nevel een prachtig uitzicht en wij genieten van een voortreffe-

lijke lunch. 

Om half drie gaan wij weer op pad. De weg gaat tot 800 meter omhoog en het wordt mistiger. 

Wij passeren een kleine Hindoetempel en rijden te hard om er bij te stoppen. Om half vijf zijn 

wij in ons hotel in Nuware Eliya en gaan om kwart over vijf vogels kijken met 6 mensen. 

Doordat de weg erg druk is zien wij weinig. Wij zien slechts één soort. 

Mijn kamer (Galway Forest Lodge) ziet er goed uit, dit in tegenstelling van de buitenkant van 

het hotel. 

Vandaag lijsten in de biljartzaal met 14 nieuwe soorten, hetgeen het totaal op 182 brengt. 

 

Woensdag 26 november 

Ik word even na middernacht wakker, ik heb het koud, haal een deken uit de kast en leg die 

over mij heen. Om drie uur vouw ik de deken dubbel en leg die dan weer over mij heen. Op 

de kamer is het 16º C en onder een laken is dat voor mij te koud. 

Ik sta om tien voor vier op. Beneden staat er koffie en om kwart voor vijf vertrekken wij in 

twee busjes naar de Horton Planes. Het is aardedonker, het motregent en het is flink mistig. 

Een busje komt een kwartier te laat, dus wij gaan pas om vijf uur weg. 

Even later, vlak naast de voorste bus, een Sambar vrouwtje. Om even voor zes uur zijn wij bij 

de ingang en moeten wachten tot zes uur alvorens naar binnen te kunnen. Om kwart over zes 

stappen wij in de regen en mist uit de busjes en gaan wat in de buurt kijken naar vogels. 

Overal om ons heen de Boomvarens. Deze plantensoort is ongeveer 300.000.000 jaren oud. 

Het gaat steeds harder regenen en de wind neemt ook toe. Wij zien vijf soorten vogels, maar 

de Ceylon Fluitlijster, waarvoor wij vooral hier zijn gekomen, laat zich niet zien.  

Om half negen zijn wij terug bij de busjes en gaan dan in de busjes naar een thee/koffietentje. 

Wij zitten hier op 2200 meter hoogte en het is dan 13º C. Wij drinken koffie en thee en ge-

bruiken hier ons ontbijt. Er worden ook en soort pannenkoekjes gevuld met honing en bruine 

suiker geserveerd. Als wij naar buiten gaan staat vlakbij een mannetje Sambar. Het gaat nog 

harder regenen en waaien. 

Onderweg naar ons hotel ziet de bevolking er enorm droevig uit, gekleed in plastic regenkle-

ding, op teenslippers of zonder, af en toe paraplu’s.  

Om elf uur zijn wij weer in ons hotel, dat op 1970 meter hoogte ligt. Op mijn kamer staat een 

elektrische radiator die ik aanzet om de vochtige kou te verdrijven. Vanaf mijn kamer, door 

het raam heen want dat kan niet open, maak ik opnamen van vrouwen die thee plukken. Ook 

zij zijn gekleed en gewikkeld in plastic vanwege de regen en de natte theeplanten. 

Om twaalf uur gaan wij 

de stad in met de bus 

om geld te pinnen en er 

te gaan lunchen.  

Om half twee gaan wij 

in het Victoria park 

vogels kijken en rond-

wandelen: Kashmir 

Vliegenvanger (♀ en ♂) 

en Bruine Klauwier. 

Het is dan 15ºC. Twee 

dames uit ons gezel-

schap, gezeten op een 

bankje onder een over-

kapping, zien een onbe-

kende vogel die wij 
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maar niet thuis kunnen brengen. Het blijft maar regenen en wij verlaten het Victoria Park om 

vier uur. Daarna in de bus richting hotel waar wij een kilometer voor het hotel uitstapen om 

lopend naar ons hotel vogels te kijken. De regen is opgehouden. Onderweg Ceylon Brilvogel, 

Travancore Kruiplijster en de Geelpluimbulbuul. Om kwart over vijf gaan wij in ons hotel een 

biertje drinken, terwijl het buiten weer hard regent. 

In het hotel is een gezelschap uit de Maldiven en een uit Maleisië.  

Vandaag acht nieuwe soorten, hetgeen het totaal deze reis op 190 (17 endemen) brengt. 

 

Donderdag 27 november 

Ik heb vannacht een deken over mij heen gelegd, want het bleef koud onder de dunne deken. 

Ik sta om half zeven op. Omdat het nog steeds regent gaan wij om zeven uur niet wandelen 

voor het ontbijt. Het goed verzorgde ontbijt is om acht uur. Wij vertrekken met de bus + ba-

gage vanuit ons hotel om negen uur. Bij het instappen til ik met een hand mijn rugzak op en 

schiet er een flinke pijn in mijn rechter schouder. Dat blijft de rest van deze reis zo en ook nog 

weken daarna. Het regent zachtjes en het is niet zo somber als gisteren.  

Een bloemenjongen rent voor ons uit de helling af en uit pure medelijden geen wij hem 400 

roepies en nemen een bloem in ontvangst. Zijn gezicht is een en al verbazing. Hij begrijpt er 

niets van. De lucht breekt open en het houdt op met regenen. 

Om tien uur zijn wij bij de theeplantage/fabriek van Loch Glen waar wij een rondleiding van 

een klein half uur krijgen. Ik koop voor ongeveer € 20,- thee in het winkeltje, zowel BOPF als 

BOP. Na afloop van de rondleiding krijgen wij een heerlijk kopje BOP thee aangeboden. Bui-

ten staande zien wij twee nieuwe soorten: Koolmees en Zuidzeezwaluw. Het wordt een stuk 

warmer buiten, de truien gaan uit en de mouwen gaan omhoog. 

Even over elf uur vertrekken wij weer. Een drietal mensen voelt zich niet erg lekker en eentje 

moet er overgeven. Resultaat van sla eten gister-

avond? Om half een zijn wij bij de Botanische 

Tuin van Kandy (op 528 meter boven zeeniveau). 

De entreekosten zijn 1.100 LKR. Wij gaan lun-

chen in het restaurant van de tuin en daarna wan-

delen wij wat rond in de botanische tuin van de 

Universiteit van Kandy. Upali woont in deze 

stad. In de tuin zat vorig jaar nog een grote kolo-

nie Vliegende Honden (Pteropus giganteus), daar 

is nu iets meer van terug te vinden. Om half twee 

gaan wij wandelen in het natte park, de zon 

schijnt. Wij zien Indische Sperwerkoekoek hoog 

boven ons in de bomen. 

Om half vier gaan wij in de bus naar een souve-

nirwinkel. Het is dezelfde die ik ruim 10 jaar 

geleden heb bezocht. Ik koop er voor € 20,- aan 

souvenirs. Dan door naar het danstheater. On-

derweg besluiten wij om rechtstreeks naar het hotel te gaan omdat enkele mensen zich niet 

lekker voelen.  

Om kwart voor vijf zijn wij in ons hotel Chaaya Citadel, even buiten Kandy. Het is enorm 

groot en chique. Het is de bedoeling dat wij om half zes bij het zwembad vogels gaan kijken 

maar het regent dan flink en het is knap donker. Op het terras zittend zien wij heel wat Vlie-

gende Honden voorbij komen en ook een Bruine Visuil. Het uitgebreide diner moeten wij zelf 

betalen, 2.300 LKR = € 15,-.  

Vandaag vier nieuwe soorten, ons totaal is dan 194 met 21 endemen. Mijn lijst met endemen 

was niet compleet, nu wel. 
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Om kwart voor tien is iedereen naar zijn kamer en ik ga nog iets drinken op het terras met 

lekkere life-muziek.  

 

Vrijdag 28 november 
Wij vertrekken om zeven uur met 

de bus naar het National Reserve 

Udawattakele vlakbij Kandy. In het 

park veel bloedzuigers en een drie-

tal nieuwe soorten, endemen, de 

Tickells Niltava, de Grote Goud-

rugspecht en de Blauwvleugelblad-

vogel. In het bos is het 23º C en is 

het moeilijk vogels kijken door de 

dichte bebladering.  

Tegen elf uur zijn wij terug bij de 

bus met daarin Jan en Yvonne en 

gaan op weg naar de Tempel van 

de Tand. Omdat wij weinig tijd hebben kunnen wij deze tempel alleen van de buitenkant be-

kijken. Jan man niet naar binnen vanwege zijn korte broek. Onderweg een Indische Slangen-

arend die een hagedis oppeuzelt. De zon schijnt en het wordt warmer. 

In Matale bekijken wij een hindoetempel ook van de buitenkant. Deze tempel is groot en 

prachtig versierd. Om kwart voor twee stoppen wij in Dambulla voor een lekkere lunch, de 

lucht trekt dicht.  

Om half drie rijden wij weer verder en vijf minuten later stoppen wij bij een mooie tank: hier 

weinig water gerelateerde vogels maar wel mooi een mannetje Groene Tuinhagedis. Om drie 

uur rijden wij weer verder en zijn om vijf uur in ons hotel Chaaya Village, gelegen op 170 

meter hoogte. Dat bestaat uit een groot aantal huisjes (> 200) in een uitgestrekt park. Hier is 

een goede Wi-Fi verbinding. De telefoonverbinding is slecht, men verstaat mij in Nederland 

niet, ik hoor alles goed. SMS-en gaat wel goed. Wij gaan om vier uur vogels kijken achter het 

zwembad. Hier is een meer waar wij omheen kunnen lopen. Het water staat hier dit jaar erg 

hoog, ruim een meter hoger dan vorig jaar. Tegen half zes een Shikra bij de ingang aan het 

hotel en daarna een biertje drinken op het terras. Om half zeven ga ik douchen. Na het eten ga 

ik als laatste om half tien naar mijn kamer. 

Vandaag vijf nieuwe soorten, hetgeen het totaal deze reis op 199 brengt, met 22 endemen. 

 

Zaterdag 29 november 
Ik word midden in de nacht waker met 

een flinke kramp in mijn linker been. Na 

een korte massage gaat het over en slaap 

ik weer goed.* 

Ik sta om kwart voor zes op. Om half 

zeven uur is het ontbijt en om half acht 

gaan wij met de bus naar Sigirya, het is 

24ºC en geheel bewolkt. Wij rijden in 

drie kwartier naar het startpunt van de 

wandeling van de Leeuwenrots. Drie 

personen gaan naar boven naar de top 

van de Leeuwenrots. De rest heeft geen 

belangstelling. 
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Om half negen starten wij onze wandeling aan 

de westkant aan de leeuwenrots met al snel In-

dische Kuifarend, Zwartkopwielewaal en een 

Ceylon Groene Duif. Wij wandelen in een 

boog om de Leeuwenrots en draaien dan weer 

om. Een Grijsborstkoekoek gaat op de foto, 

evenals een Ceylonese Bosklauwier. Om half 

elf is iedereen terug. De wandeling viel mee, 

bijna 500 trappen naar boven lopen. In een half 

uur waren ze boven op de rots. Wij wandelen 

een eindje langs de weg en zien dan een balt-

sende Drongokoekoek die op de foto gaat. 

Om half twaalf gaan wij op weg naar een res-

taurant, dat vlakbij is gelegen. Even later be-

gint het plotseling te regenen en gaan wij naar 

binnen in het restaurant. Wij drinken eerst een 

drankje en bestellen onze lunch, dan wordt de 

regen minder en gaan wij vogels kijken aan het 

meer, aan de overkant gezien vanuit ons hotel. 

Boven in een hoge boom zit een Witbuikzee-

arend op zijn/haar nest. 

Om half een begint het weer te regenen en gaan 

wij in het gezellige restaurant lunchen.  

Om half twee gaan wij terug naar ons hotel en om kwart over drie weer vogels kijken van ons 

hotel. Het is erg donker, dus ik neem mijn fototoestel niet mee, wel mijn paraplu. Wij lopen 

langs het meer in de richting van het restaurant. Na een kwartier breekt een korte en enorme 

bui los en schuilen wij onder bomen en paraplu’s. Even later zien wij de Witbuikzeearenden 

paren boven in een boom. Er vliegen Huisgierzwaluwen rond. Het is dan nog donkerder ge-

worden. Op het einde van de reis nog een Indische Nachtzwaluw, zittend op de grond.  

Om even over zes uur zijn wij terug en gaan wij met een groepje op het terras iets drinken.  

Vandaag vijf nieuwe soorten, wat het totaal deze reis op 204 brengt. Na het diner nog op het 

terras gezeten met Jan, om half elf naar mijn kamer. 

 

Zondag 30 november 

Ik slaap deze nacht goed en 

als ik een keer wakker word, 

blijkt het buiten erg hard te 

regenen. Als ik om zes uur op 

sta, is dat nog steeds het geval. 

Alles lijkt doorweekt van de 

regen. Aan de balie wissel ik 

geld, 153 SLR voor € 1. Om 

acht uur gaan wij wandelen op 

zoek naar de Damalijster, 

maar dat wil niet lukken. Wel 

gaat een Indische Paradijs-

vliegenvanger met een vlinder 

in zijn snavel op de foto. Het 

blijft de hele tijd regenen. Om tien uur zijn wij terug van de wandeling met op het einde een 

juveniele Reuzeneekhoorn die ook op de foto gaat. 
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Wij vertrekken om elf uur 

met de bus voor onze terug-

reis, het is dan droog en 

25ºC. Onderweg zo nu en 

dan regen en dan weer zon-

neschijn. De afstand is onge-

veer 180 km en wij doen er 

ongeveer 5 uur over. Onder-

weg enorm veel reigers op de 

rijstvelden. Tegen twaalf uur 

een korte stop bij een tank 

met hierop veel Indische 

Fluiteenden en Waterfazan-

ten. Op veel plaatsen wordt 

er aan de weg gewerkt, wat 

veel oponthoud oplevert. 

Om half twee zitten wij in een restaurant aan een meer gelegen. Wij eten hier à la carte. Op dit 

meer zitten twee Coromandeleendjes. Het is nu even droog. 

Tegen vijf uur een stop bij en meertje, dicht bij het vliegveld. Hier direct een Chinese Woud-

aap en een Purperreiger. Wat later aan de andere kant een Zwarte Woudaap en drie Chinese 

Woudapen. Een Sri Lankese vrouw wil met een paar van ons op de foto. 

Daarna lijsten en eten in een restaurant. Vandaag drie nieuwe soorten waardoor het totaal op 

207 komt en Annemarie onze kleine wedstrijd heeft gewonnen. Zij heeft het aantal precies 

geraden. Als goede tweede is Jan geëindigd en Rolf is derde. De prijzen van het Vogeljaar 

worden uitgedeeld. Daarna een korte toespraak in de richting van Upali en meteen daarop 

spreekt Jan mij positief toe met nog een fles Lion Bier met inhoud als extra gift. 

Wij gaan om kwart over negen richting vliegveld waar wij tien minuten later aankomen. 

 

Maandag 1 december 

Het inchecken gaat pas tegen twaalf uur en is erg langzaam doordat er slechts twee balies 

open zijn. Het vertrek met een Boeing 737-300 is een half uur te laat voor een reis van vier 

uur vliegen. Wij vliegen op ruim 11 km hoogte met een snelheid van ruim 800 km/uur. 

Wij zijn om kwart voor zes in de nacht aangekomen op de luchthaven van Dubai. Wij moeten 

eerst een kwartier lopen en 

daarna met de trein naar onze 

vertrekhal. De vlucht naar 

Amsterdam vertrekt mooi op 

tijd rond half negen in de 

ochtend. Ook nu weer in een 

Airbus A380-800 die zo 

goed als helemaal is gevuld. 

Ik zie twee mooie films en 

doe geen oog dicht. 

Precies op tijd zijn wij op 

Schiphol tegen kwart voor 

een in de middag. Samen met 

Jan ga ik naar huis in mijn 

eigen auto, want Iris wacht in 

de aankomsthal op ons. 
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