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Dit eerste deel is overgenomen van reis 1. Hoe het vliegen was en welke reisroute 
gevolgd is en met welk type vliegtuig gevlogen is mij niet bekend. Wij zagen wel 
een vliegtuig van Transavia landen. Ik ben al 2 weken op Lesbos en blijf nog 1 
week. Ik wacht na vertrek van groep 2 de 3de groep op. 
 
Algemeen 
 
Vliegen: ( kopie van reis 1 )   
Wij vliegen met een Boeing 737-800 van Transavia. In dit toestel kunnen 186 

passagiers. Het toestel is niet helemaal vol, want naast mij zijn 2 stoelen leeg en voor mij zijn ook enkele 
plaatsen onbezet. Om klokslag 05.30 uur zijn we bij het begin van de startbaan en  drukt de piloot het " 
gaspedaal " in. Al snel laten we Amsterdam en de bewoonde wereld achter in het donker. We zien de vele 
lichtjes langzaam verdwijnen. We zijn onder Berlijn langs 
gevlogen, daarna via Belgrado, Bratislava en Brno en rond 
08.00 uur zijn we in de buurt van Thessaloníki aangekomen. 
De vlucht duurt ca. 4 uur, omdat we via Samos – een Grieks 
eiland zuidelijk van Lesbos - vliegen. Een rechtstreekse 
vlucht van Schiphol naar Mytilini duurt 3 uur en 10 
minuten. We komen 09.43 uur op Samos aan en hebben ca. 
2000 km gevlogen. Nu nog  475 km naar Lesbos. Het was 
koud op ongeveer 11 km hoogte nl. - 55 graden °C. 
Omdat de zon eerder opkomt op Lesbos is het daar bij 
aankomst 1 uur later, dus apparatuur zoals horloge en 
camera instellen op de juiste tijd.  
 
 
Dagelijks vervoer 

Er wordt dagelijks gebruik gemaakt van 2 
personenbusjes. Een busje is ingericht voor 8 
passagiers en 1 chauffeur. We gebruiken een 
Opel Vivara en een VW Transporter.  
De Opel Vivara is ruimer dan de VW 
Transporter, vooral de bagageruimte van de 
Opel is erg groot. Wij nemen zelf de koffers 
mee van de 16 deelnemers van deze reis. 
Ruud Wolterman, de andere reisleider en ik 
hebben overdag contact via een Walky Talky.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wij verblijven in hotel Pasiphae. De betekenis van Pasiphae is: " Dochter van de zon ", omdat op Lesbos bijna 
altijd de zon schijnt. Er zijn 60 ruime kamers met een balkon, soms een ligbad of alleen een douche en toilet. 
Let op dat het wc papier niet in het toilet achter gelaten wordt, want dit zorgt snel voor verstopping in de te 
nauwe afvoerbuizen. 

Pasiphaë (Grieks Πασιφάη, Pasipháē) is 
een figuur uit de Griekse mythologie. Zij is 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Griekse_mythologie
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de dochter van Helios en Perseis, en de vrouw van koning Minos van Kreta. Hun kinderen waren Glaukos, 
Androgeos, Phaidra en Ariadne. 
 
Naast het hotel zijn nog wat losstaande gebouwen die ook als gastenverblijf zijn ingericht. Die gebouwen zijn 
zeer luxueus ingericht met een waardering van beslist 4 sterren. Er is een groot zwembad met daaromheen een 
ruim terras met ligstoelen en parasols. Wi-Fi werkt in alle kamers en is geheel gratis. Wij krijgen 's morgens een 
zeer uitgebreid en goed verzorgt ontbijtbuffet waar iedereen zijn of haar keuze kan maken. Omdat wij op onze 
dagelijkse uitstapjes altijd in het veld een lunchplaats zoeken, moeten we er bij het ontbijt voor zorgen dat we 
hete koffie of heet water voor thee meenemen. Iedereen die dat wil, zet zijn of haar thermoskan op een tafel 
bij het briefje “koffie“ of bij het briefje “thee“. Keukenpersoneel vult dan vervolgens de thermoskannen. 
's Avonds krijgen we diner, meestal rond 20.00 uur. 
Als je, zoals ik, 3 weken op Lesbos bent moet je zo nu en dan de was laten doen voor € 10,00 per portie van 
maximaal 5 kg. Tijdens het rijden met de busjes op de secundaire wegen is het erg stoffig en worden je kleding 
erg vuil. Bovendien struinen wij vaak door het veld en komen op plaatsen waar het niet altijd even schoon is. 
 
Drinkwater 
Het water uit de kraan in het hotel is goed drinkwater. Wel koopt ik flessen drinkwater voor de hele groep, 
waaruit iedereen zijn of haar drinkflesje kan vullen.  
 
Lunch 
Elke ochtend gaan we naar Skala Kallonis en kopen bij de plaatselijke ( kleine ) warme bakker heerlijk brood, 
broodjes en appelflappen. Er is - als we op het centrale pleintje in Skala Kallonis zijn - ook tijd genoeg om in 
enkele kleine supermarkten andere etenswaren te kopen. Bij de groenteboer vullen we onze lunch aan met 
vers fruit en ander lekkere etenswaren.  
 
Elektriciteit 
De spanning is net als in Nederland 220 Volt. Naast randaarde stopcontacten zijn er ook niet geaarde 
stopcontacten. Deze niet geaarde stopcontacten zien er uit als platte platen met ruimte voor 1 stekker. 
Nederlandse stekkers passen overal in. 
 
Dagprogramma 
Iedere ochtend is er voor het officiële programma een ochtendactiviteit waar de deelnemers vrijwillig aan mee 
mogen doen. Vertrek om06.15 of 06.30 uur. Wandelen in de omgeving van het hotel of met de busjes ergens 
heen. Als we met de busjes ’s morgens om 06.15 uur ergens heen gaan is dat altijd op korte afstand van het 
hotel. Maximaal 10 kilometer, anders zijn we niet op tijd terug voor het ontbijt. Deze extra ochtendactiviteit 
wordt de avond ervoor besproken en aan de deelnemers wordt gevraagd wat ze graag willen. We zijn om 07.30 
uur terug voor het ontbijt. Na het ontbijt gaan we naar Skala Kallonis waar we de boodschappen doen voor de 
lunch. We vertrekken rond 09.00 uur voor het dagprogramma.  We lunchen in het veld of ergens in een dorpje.  
We zijn meestal rond 18.00 uur terug bij het hotel. Om 19.30 uur "lijsten" we. Dit houdt in dat we alle vogels 
die we die dag gezien of gehoord hebben noteren op een lijst. Na het “lijsten” bespreken we het programma 
voor de volgende dag. Dit programma kan wat afwijken en worden bijgestuurd als gevolg van 
weersomstandigheden of informatie over geziene ( trek ) vogels. Om 20.00 uur is het diner. 
 
Weer 
De temperatuur is ‘s morgens tijdens de ochtendwandeling niet zo laag als vorige week . Ca. 14 °C. Toch vinden 
sommigen het nog fris. Menige jas wordt toch aangetrokken om warm te blijven. Als de zon op is gaat de 
temperatuur snel omhoog naar 17- 18 °C. 
Na enige dagen loopt de temperatuur gelukkig op naar 25 °C. En zo blijft het ook tot 10 mei als ik terug ga naar 
Nederland, soms loopt de temperatuur in de laatste week op tot + 30 °C. 
Vrijdag 03 mei 2013 
Helaas voor de deelnemers van week 2 is vrijdag 03 mei 2013 alweer de laatste dag van de SNP vogelweek op 
Lesbos. Ik sta om 05.20 uur op. Omdat ik nog 1 week blijf hoef ik mijn koffer nog niet in te pakken.  
We gaan om 06.05 uur toch nog even naar Metochia Lake. Dit kleine meer is altijd interessant voor vogelaars. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Helios
http://nl.wikipedia.org/wiki/Perseis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Minos
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kreta
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glaucus_(zoon_van_Minos)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Androgeos&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Phaedra_(mythologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ariadne_(mythologie)
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We zijn hier afgelopen week al vaker geweest, maar een bezoek aan dit meertje verveeld nooit. Wij zien 
Woudaapje, Kwak, Purperreiger, Dodaars en Rietzanger. We hebben het Klein Waterhoen afgelopen week hier 
nog niet gezien en hopen dat we nu succes hebben. Maar ook nu laat deze vogel verstek gaan. Om 07.30 uur 
zijn we weer bij het hotel. Ontbijt en alle spullen in de busjes. Dan op naar het vliegveld bij Mytilini. Daar 
arriveren wij om 09.00 uur. In de hal van het vliegveld word duidelijk dat het vliegtuig 45 minuten vertraging 
heeft. Later vertellen de deelnemers dat er iets niet in orde was met de bagage op Schiphol. Van 4 deelnemers 
van de groep die nu aankomt zijn de koffers zoek.  
 
De deelnemers van groep 2 checken in en dan koffie of iets dergelijks halen en buiten bij het kerkje aan het 
strand wachten op het vliegtuig, dat pas om 11.10 uur arriveert.  
De deelnemers van de derde groep komen aan in de hall van de luchthaven. 4 deelnemers hebben dus geen 
koffer of tas met hun persoonlijke spullen. Ik ga met deze 4 mensen naar vliegmaatschappij Olympia. Hier 
vullen zij formulieren in i.v.m. de verloren bagage. Er wordt ons verzekerd dat de verloren koffers later naar het 
hotel zullen worden gebracht. Door dit oponthoud vertrekt groep 2 wat later naar huis. Nadat alles is geregeld,  
vertrekken wij, wat later dan de bedoeling was, om 12.00 uur. Na een paar honderd meter worden we staande 
gehouden door een agent. Waarom?? Onze zijdeur staat nog open omdat het erg warm is. Dit blijkt niet de 
aanleiding te zijn om ons aan te houden. De agent spreekt bijna geen Engels. Hij wil alle papieren zien. Hij 
controleert of de busjes wel op de juiste manier gehuurd zijn. Er schijnt met andere busje “geknoeid“ te zijn 
met de verhuur papieren. Hij zegt ook dat er enkele verhuurbusjes verdwenen zijn.  
We gaan niet via de hoofdstad Mytilini, maar in zuidelijke richting het schiereiland rond. Dit rondje doen we 
alleen als we vroeg op Lesbos aankomen. We maken van de reis naar het hotel direct een “vogeltrip“. 
 
We stoppen voor het eerst na 10 km en hebben het schiereiland al voor een deel rondgereden. Voor Loutra 
stoppen we bij een groep afgebrande bomen. We zien een Grauwe Klauwier met een hele lichte staart. Deze 
kleurafwijking heet partiële leucisme.  
We zien verder: Bruinkeelortolaan, Koekoek, Rüppells Grasmus, Bonte Kraai, Geelpootmeeuw, Grauwe 
Klauwier, Oostelijke Blonde Tapuit. In zee drijven ronde viskwekerijen. Hier zijn Yelkouan Pijlstormvogels en 
Aalscholvers te zien. Iedereen is natuurlijk wel een beetje moe, maar de gemiste slaap van de afgelopen nacht 
is allang vergeten. Er is ook zoveel te zien. En het mooie weer vergoedt veel.  
 

Om 13.15 u. doen we lunch 
inkopen in Loutra. Na de 
lunchinkopen is er een 
welverdiende pauze om even van 
de reis beslommeringen uit te 
rusten, en de lunch te nuttigen. 
 

 
Als ik door het dorp loop zie ik dat de Keurslager ook aan het werk was. Het pas geslachte 
schaap hangt aan een toegangshek van een huis, midden in het dorp. Dat zie je wel vaker in 
deze landen. Keuren van vlees voor huisslachtingen is niet nodig of wordt niet gedaan. 
 
Na de lunch gaan we naar Mesa Sanctuary. Wij vervolgen onze weg via K. Haliklas waar we 
linksaf slaan. Via Alyfanda komen wij op de “ snelweg " naar Keramia, Lambou Mili en om ca. 
15.00 uur zijn we bij Mesa Sanctuary. Hier is een driesprong. Linksaf gaat de weg naar Vasilika 
en Agiasos. Rechtdoor gaat naar Kallonis en Skala Kallonis waar het hotel is. 
 
 
Bij de oude, niet meer in gebruik zijnde brug, is ten noorden van de weg een mooi moeras 
gebied. Vanaf de hoge brug heb je een mooi uitzicht over het moeras. 
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In en bij dit moeras zien we: Purperreigers, Kemphanen, Grote – en Kleine zilverreigers, Grauwe Gors, 
Bosruiter, Steltkluut, Boerenzwaluw en Waterhoen. Hier is het brak water, wat betekent dat het een mengsel is 
van zout en zoet water. We zien 2 grote eenden die recht op ons af vliegen. We zeggen Casarca’s, maar als ze 
dichterbij komen blijken het Bergeenden te zijn.  
 
De Reuzenvenkel bloeit uitbundig. Deze plant kan wel 2 meter hoog worden. Rood – en Blauw Gagelhuil 
bloeien hier ook.  
Een Temmincks Strandloper vliegt een rondje en gaat dicht bij ons zitten. Aan de andere kant van de weg is een 
strandje. Hier: Grauwe Klauwier, Bergeenden, Kuifleeuwerik, Bosruiter en Kleine Plevier met de kenmerkende 
gele oogrand. We zijn om 16.00 uur vooraan bij de zoutpannen. We wandelen op de parallelweg en hopen de 
Sporenkievitten - die hier afgelopen week nog waren - te zien. Helaas. Wel zien we: Kluut, Steltkluut, Bosruiter, 
Visdief en in de zoutpannen staan heel veel Flamingo’s. 
 

 
 
Om 16.30 uur zijn we bij het hotel en iedereen krijgt een kamer toegewezen. Alle spullen uit de bus en de bus 
wat opruimen. Een lekker Grieks koud biertje smaakt uitstekend. Om 19.30 uur lijsten en daarna diner. Er zijn 
vandaag 48 soorten vogels gezien. Ik heb 110 km gereden. 
 
Zaterdag 4 mei 2013 
We gaan om 06.30 uur wandelen vlak bij het hotel. Het moerasgebiedje is 
enkele hectares groot. We zien: Zomertortel, Cetti’s zanger, Ralreiger, 
Waterhoen en Putter. Op het muurtje van het hotel zit een schaapherder. Hij 
laat zijn schapen grazen in een deel van het moeras dat al droog gevallen is. 
Om 07.25 uur lopen we terug naar het hotel voor het ontbijt. In de grote zaal zit 
een boerenzwaluw wat gedesoriënteerd op de gordijnen. Ik pak hem op en zet 
hem buiten op een bloem.  
 
 
Vandaag is de wandeldag langs de East River of Tsiknias River. Een busje gaat mee als pakezel. Alle zaken die de 
deelnemers niet willen of hoeven te dragen gaan in het busje.  
We gaan eerst naar Skala Kallonis om lunch inkopen te doen. Het kleine bakkerijtje is een bezienswaardigheid. 
De oven wordt nog gestookt met hout. Hij verkoopt heerlijk brood, broodjes en lekkere appelflappen. Ook de 
kleine supermarktjes op en rond het plein zijn blij met onze klandizie. Daar kopen we versnaperingen en fruit. 
Op het centrale pleintje in het dorp ligt een gigantische bult hout voor het paasvuur van vanavond. 
 
 
We wandelen door het dorp naar de rivier. Bij de rivier zien we: Purperreiger, Cetti’s zanger, Waterhoen, 
Ralreiger, Woudaapje, Bosrietzanger, Witwangstern en een Visdiefje zit op een drijver. We wandelen verder 
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langs de rivier en in de rivierbedding zit een Kleine Plevier te broeden. We zien de 4 eieren in het nest liggen 
vanaf het pad langs de rivier.  
In de rivierbedding ook: Temmincks Strandloper, Bosruiter, Zwartkopgors, Kleine 
Karekiet. Er zijn ook heel veel Afrikaanse Treksprinkhanen.  
 
De Koninginnepage, een grote vlinder, fladdert bij de rivier. We gaan vlak bij 
de doorwaadbare plaats in de rivier onder de grote parasol den lunchen. 
Ook nu blijven de ogen op de vogels gericht want er zijn: Gele kwikken, 
Witte kwikken, Kwak, Balkankwik en Cetti’s zangers. We zitten hier al even 
en na enige tijd zien we pas een woudaapje aan de overkant van de rivier 
tussen het riet staan. De schutkleur is zo goed dat we deze vogel eerst niet 
gezien hadden. De Hoornaar (Vespa crabro), een 3,5 cm  grote roofwesp zie 
je ook regelmatig. 
Om 13.20 uur wandelen we terug richting Skala Kallonis. 
Er komt een discussie op gang over trekvogels. Velen vinden het een wonder dat vogels duizenden kilometers 
vliegen om te overleven. Ingrid verbaasd zich erover dat al die kleine vogeltje zonder Tom Tom zo ver kunnen 
vliegen. 
 
We krijgen om 13.30 uur een telefoontje dat de verloren koffers in het hotel 
gebracht zijn. Joepie. 
We wandelen via een binnenpad naar Keramia. Hier is bij de lagere school een heel 
mooie laan met Eucalyptus bomen. Daar zitten Dwergooruiltjes.   Het is niet 
gemakkelijk om ze te vinden. Het lijkt wel of deze vogels “uit deze boom geboren 
zijn“. Ze hebben een uitstekende schutkleur en kruipen ook nog eens dicht tegen 
de stam aan of tussen bladeren en takjes. 
Ook is er een nest met 3 jonge Ransuilen. Dit nest zit erg hoog in een boom. 
Om 15.30 uur gaan we nog even naar het voetbal veldje vlak boven Kallonis. 
Daar zitten ook altijd Dwergooruiltjes en daar vinden we inderdaad 3 stuks. 
We zijn om 16.45 uur bij het hotel. Busje opruimen en een koud biertje smaakt 
weer best. We hebben vandaag 36 km gereden en vele kilometers gewandeld. 
We hebben 28 nieuwe soorten gezien en het totaal staat nu op 76 soorten.  
‘s Avonds gaan we naar Skala Kallonis om de sfeer van het Grieks Orthodoxe Paasfeest te “proeven“. 
Het plein is stampvol mensen die allemaal veel plezier hebben. Als om 24.00 uur het vuur ontstoken wordt en 
de mensen massaal knalvuurwerk afsteken is dit erg indrukwekkend. Als er vaten met brandbare vloeistof op 
het vuur gegooid worden gaan wij snel op een veilige afstand staan. Wij genieten nog lang van het bruisende  
“leven“ op het plein en van de lekker ouzo op het terras. 
 
 
Het Grieks Orthodox Paasfeest : KALO PASCHA. 
 
Vanavond is er groot feest in het dorp. Dit jaar valt het Griekse Pasen volgens de telling van de Grieks 
Orthodoxe kerken en de maanstand in de week  van 29 april t/m 6 mei. Het is het grootste religieuze feest van 
het jaar. Op de heilige zaterdagavond gaat iedereen naar de kerk, en tegen 23.00 uur staat iedereen 
opeengepakt, op z’n Paasbest met onaangestoken kaars op de pleinen bij de kerken.  
En om precies 24.00 uur gaan alle lichten uit, en gaat de priester van achter de iconostase ( het altaar) naar 
voren met een brandende kaars om de herrijzenis van Christus aan te kondigen met de woorden ”Christos 
Anesti “ ( Christus is opgestaan). 
Dan geeft de priester het vuur door aan de dichtstbijzijnde kerkganger, waarna het  “ Nieuwe Licht “ zich als een 
lopend vuurtje door de kerk verspreidt en ook naar buiten onder de mensen op het plein van de kerk. Iedereen 
wenst elkaar vervolgens “ Christos Anesti, en Chronia Pola! ( nog vele jaren ).  
Op het plein in Skala Kallonis ligt een grote stapel hout die om 00.00 uur in de brand gestoken wordt. 
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Overal barst daarna een oorverdovend knalvuurwerk los. Veel mensen 
hebben rood beschilderde gekookte eieren meegenomen, en er worden 
eiertik wedstrijden gehouden. Vervolgens proberen de mensen het heilige 
licht brandend naar hun huizen te brengen, om vervolgens met het roet van 
de vlam een kruisje boven de voordeur te maken.  
De betekenis hiervan is dat er een gelukkig nieuw jaar zal volgen. Dan wordt 
er thuis traditie getrouw samen met de familie en vrienden de speciale 
Paassoep, de “ Mejeritsa ” gegeten, een soep gemaakt van de ingewanden 
van lammeren. Ook worden er weer eiertik wedstrijden gehouden met rood 
geverfde eieren. Het ei staat symbool voor een nieuw en vruchtbaar begin. 
 

Zondag 5 mei 2013 
Vanmorgen gaan we naar het Metochia Lake. We vertrekken om 06.00 uur en de zon komt op om 06.20 uur. 
Onderweg zien we een heel mooie Maskerklauwier. De kikkers verwelkomen ons met hun gekwaak. Ook veel 
schildpadden zwemmen in het water. Een Dodaars heeft een drijvend nest gemaakt aan de overkant van het 
meertje. Verder zien we: Woudaapje, 20 kwakken in het riet, Waterhoen, Gierzwaluw, Turkse Gaai, Merel en 
Cetti’s Zanger. Om 07.30 uur ontbijten we en daarna gaan we naar het dorp om lunch inkopen te doen. Er 
wordt weer veel fruit en vers water ingeslagen. Volgens de 
weerman zal het vandaag warm worden. Om 08.20 uur 
vertrekken we naar het klauwierenlaantje, waar we tegen 09.15 
zijn.  
 
Hier “ miauwt “ een buizerd luid. Verder zien we: Kleine 
Zwartkop, we horen een hop, maar kunnen deze mooie vogel 
niet vinden, Nachtegaal, Roodkop Klauwier, een Valkje, 
Boomklever ( door mij nog nooit eerder op Lesbos gezien in 7 
jaar ), Arendbuizerd, Middelste Bonte Specht bij een nest, Kneu, 
Putters, Groenling en Rouwmezen. Uit de steeneiken komen 
duizenden kleine witte “ mot “  vlindertjes.  
 
Iemand vraagt of we nu meer of minder vogels zien dan reis 1 en 2. Reis 1 -  146 vogelsoorten. Reis 2 - 131 
vogelsoorten. Reis 3 - 134 vogelsoorten. Elke reis zie je weer andere vogels. Het aantal vind ik niet zo 
belangrijk. Een geslaagde reis – met toch een redelijk aantal vogelsoorten - is een beter uitgangspunt. Ook een 
vraag of vogels hier zo vermoeid op het eiland aankomen na de lange trektocht uit Afrika dat je ze zo kunt 
oprapen. Je kunt de vogels niet oprapen na hun tocht vanuit Afrika. 
 
Halverwege het pad zit in een oude schuur direct onder de nokpannen een Steenuiltje. Deze is moeilijk te zien. 
In een raam van dezelfde schuur zit een groot Rotsklevernest. Hoog in de rotswand zit het nest van Raven met 
enkele jongen. In de smalle rivier naast het pad zitten Dobbelsteen slangetjes en een Schildpad met een insect 
in de bek.  
 

Om 11.30 uur zijn we terug bij de busjes en is het eindelijk tijd voor 
koffie. We gaan terug naar het begin van de zoutpannen. Op het slik 
naast de parallelweg ligt ontzettend veel rotzooi. Lesbos is in 2012 door 

UNESCO uitgeroepen -  voor periode van eerst 4 jaar - tot een 

beschermd “geopark“. Willen ze deze status behouden dan moet er op 
het eiland heel wat troep opgeruimd worden. Nu gooien de bewoners 
hun rommel achteloos overal neer. Jammer voor dit mooie eiland. 
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Een Strandplevier zit op het slik in de volle zon op zijn nest. De partner staat bij het water op wacht. Deze 
partner gaat na een tijdje naar de vogel die op het nest zit.  

 
Ruud en Peter hebben een leuke conversatie over de twee vogels:  
Mag ik nu eindelijk ook eens broeden?? Hoor je al wat geluidjes van onze 
jonkies in de eieren?? Heb je wel schone pootjes voordat je op de eieren 
gaat zitten?? Zie je al wat?? Heb je het ook warm op het nest zo in de volle 
zon??Moet ik ook een koel drankje voor je halen? 
 
 

Ik breng enkele mensen naar achteraan in de zoutpannen omdat daar een hele 
groep Witvleugelsterns foerageren. Er staan 2 Purperreigers in de zoutpannen. 
Ook: Ralreigers, Flamingo’s en een grote groep Kemphaantjes.  
Ik ga even naar voren om wat foto’s te maken van het Strandloper paartje. Als ik 
de groep weer ophaal  attendeer ik André op 4 Zwarte ooievaars.   
 
 

Om 13.15 uur rijden we naar Agia Pareskevi 
om daar op een terras te lunchen. Ons 
bakkerijtje was gesloten vandaag. De dag na 
het grote Paasfeest zijn veel winkels gesloten. 
We zitten een hele tijd gezellig hier op het 
terras te genieten.  
 
 

 
We gaan nu niet meer naar de zoutpannen omdat het te warm is. We gaan om 
15.10 uur naar het hotel. Wat heeft iedereen zoal gegeten?? Lamsvlees, 
schapenvlees, patat, Griekse salade met feta.   Als toetje een grote schaal yoghurt 
met kersen en zoveel lepeltjes erbij als er mensen aan een tafel zitten. Allemaal 
eten we met onze lepeltje uit de gezamenlijke schotel. 
 
 
 
Durk wacht even op André omdat die zijn pet vergeten heeft. Als ik wegrij staat de achterklep nog open. De 
Grieken op het terras roepen luid dat er iets niet in orde is. Snel de klep dicht doen. In het hotel gaat iedereen 
zich even opfrissen. Het is bijna 30 ⁰C. 
We gaan om 17.00 uur nog naar de zoutpannen, want dan is het wat koeler. 
Om 19.00 uur zijn we terug. Lijsten en diner. We hebben vandaag 74 km gereden. 
Er zijn vandaag 18 nieuwe soorten gezien wat het totaal op 94 soorten brengt. 
 
 
Maandag 6 mei 2013 
De wekker gaat om 05.30 uur en we zijn om 06.15 uur bij de zoutpannen. Er zijn 25 zwarte ooievaars. Zoveel 
heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Verder: vrouwtje Roodpootvalk, Zwarte Ruiter, Blauwe reigers, Kleine 
Zilverreigers, Steenuiltje, Ooievaar, Aalscholver, Kuifleeuwerik, Krombek strandloper, veel Witwang- en 
Witvleugelsterns, ( Witvleugelsterns zagen we niet bij reis 1 en 2. ),  Dwergsterns, Visdief en Steltkluten.  
We horen een vreemd geluid wat we eerst niet herkennen. Het blijkt een schaapherder te zijn die – hoewel ver 
weg nog goed te horen -  steeds zijn schapen tot de orde roept. Om 07.45 uur terug bij hotel. Na het ontbijt 
gaan we naar het noorden van het eiland. 
We gaan, zoals gewoonlijk, eerst langs de warme bakker en 
zelfbediening winkeltjes. Dan is er op het plein altijd even tijd om 
wetenswaardigheden uit te wisselen. Diegene die de lunch 
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inkopen al gedaan heeft gaat op de rand van de niet meer functionerende fontein op het centrale pleintje 
zitten.  
De parkeerplaats bij Petri, waar we altijd stoppen, is helemaal bezet met 2 grote bussen en er lopen ca. 100 
mensen vogels te kijken. We gaan om 09.30 uur naar een parkeerplaats iets verderop. Hier: Houtduif, Kleine 
Klapekster, Rüppells Grasmus, Alpengierzwaluw, Rots-, Boeren- en Huiszwaluw. 
 

Ruud kijkt of de eerste P nu vrij is en daar gaan we nu heen. We zien: 
Baardgrasmus, een Rüppells Grasmus zit een hele tijd op een draad te zingen om 
een vrouwtje te “versieren“ of te imponeren, en hij verdedigd zijn territorium 
tegen een ander mannetje Rüppells Grasmus door deze weg te jagen. Verder: 
Grauwe Klauwier, Oostelijke Blonde tapuit met veel lichte en donkere kleuren, 
Torenvalk, Zanglijster, Zwartkopgors, Bonte kraaien en het nest van deze vogels zit 
vlakbij in een boom. Ruud maakt met 10 personen een wandeling aan de overkant 
van de weg. We zijn om 11.45 uur bij het kunstmatige meer. Een roofvogel vliegt 
weg zonder dat we die goed kunnen determineren. 
 

Er zijn heel veel meeuwen en verder: Steenuil, Rüppells Grasmus, Casarca’s en een Blauwe Reiger. Om 12.45 
uur zijn we in Skala Sykaminias. Op weg hierheen reed Ruud per ongeluk een afslag te vroeg in. Ergens hing een 
giftige adder aan een hek. De bewoners van dit eiland hebben een verschrikkelijke hekel aan alles wat kruipt 
alseen slang. Als ze de mogelijkheid hebben slaan ze deze 
kruipende wezens dood. In Skala Sykaminias  kan iedereen 
1½ uur rondwandelen en eventueel lunchen. De bus gaat op 
slot en in dit dorpje hoeft er niemand op de bus te passen. 
Als wij wat brood in het water gooien komen er honderden 
vissen en visjes dit oppeuzelen. We gaan via de 13 kilometer 
lange panoramische kustweg terug naar Molyvos. Op deze kustweg heb je prachtige uitzichten over de zee met 
in de verte Turkije. Diegene die lang wil wandelen in plaats van met de bus mee kan hier zijn of haar hart 
ophalen. Gewoon de pas erin en we zien jullie later wel weer ergens. 
 

Wij rijden wat heen en weer over de mooie, hobbelige, 
kronkelende stijgende en dalende kustweg en pikken zo 
nu en dan mensen op en zetten ze weer af op een andere 
plaats. Als we in Molyvos zijn en we missen nog een paar 
deelnemers dan toeren we simpelweg weer richting Skala 
Sykaminias en zoeken de deelnemers.  

 
We zien hier: Geelpootmeeuw, , Baardgrasmus, Roodborsttapuit met 4 jongen die nog 
gevoerd worden door de ouders. Een Zwartkopgors zit op een elektriciteits draad mooi 
te zijn, Bruinkeel Ortolaan, Putter, Zomertortel, Slangenarend en Oostelijke Blonde 
Tapuit. We zien verse slangensporen in het zand. Vlak voor mijn auto rent een prachtig 
groene Smaragd Hagedis over het grint. Ik spring uit de bus, maar helaas kan ik dit snel 
kruipende dier niet vangen. Ze kruipen heel snel in de begroeiing of onder een steen. 
 
Om 16.45 uur zijn we terug in Molyvos of Mithymna, zoals de oude Griekse naam van dit dorp luidt. 
We zijn om 17.30 uur in het hotel. Het was prachtig mooi weer vandaag. We hebben nog geen regen gehad 
sinds 19 april. Op dit eiland kunnen ze best wat regendruppels gebruiken.  
 
 
Mijn spullen naar binnen brengen en de bus opruimen. Vuilniszakken in de bus leegmaken en daarna snel 
douchen en een heerlijk koud pilsje naar binnen klokken. 
We hebben vandaag 14 nieuwe soorten bewonderd en daarmee komt het totaal op 108 soorten. Ik heb 
vandaag 103 km gereden en de dag was weer fantastisch. Elke dag is het genieten van de groep die het erg 



  Verslag van de SNP- vogelreis naar Lesbos – Griekenland van 03 - mei t/m 10 mei 2013. 
 Verslag gemaakt door Herman Postma  

 
 
 
 

9 
 

naar de zin heeft en genieten van het mooie eiland. 
 
Dinsdag 7 mei 2013 

We gaan met 11 deelnemers naar de zoutpannen. We zien 
weer veel Zwarte Ooievaars, maar gisteren waren er veel 
meer. Ook een grote groep Kleine Zilverreigers en veel 
Bosruiters. De grond lijkt wit alsof het licht gevroren heeft, 
maar het is een laagje zout wat we zien. We gaan helemaal 
naar achteren voorbij de zoutpannen waar voorheen een heel 
schamel koffietentje stond. We hebben gehoord dat daar een 
Rosse Waaierstaart gezien is. Na enige tijd zoeken vinden we 
dit mooie vogeltje.  

 
Vooral zijn karakteristiek getekende staart, die vaak wordt opgericht en gespreid met ritmisch bewegingen, is 
goed te zien. Het is niet een erg schuwe vogel. Hij zingt altijd vanaf een post of in een vlinderachtige 
baltsvlucht. Deze vogel wordt elk jaar op het eiland gezien, maar voor mij is dit de eerste keer in de 7 jaar dat ik 
op Lesbos kom. We gaan terug langs de East River en zien nog een Woudaapje langs de waterlijn lopen. Deze is 
mooi te fotograferen in het ochtendlicht. Er liggen grote aantallen Kaspische Beekschildpadden die uit het 
water gekropen zijn om zich op te warmen in de 
ochtendzon. Het zijn n.l. koudbloedige dieren. Er komt nog 
een Purperreiger overvliegen die even later in een hoge 
boom gaat zitten. We komen wat later aan voor het 
ontbijt omdat er weer veel te zien was onderweg. Om 
07.45 uur gaan we ontbijten en na het ontbijt naar Skala 
Kallonis. We doen de dagelijkse inkopen voor de lunch. 
Veel lekkere broodjes en fruit waarmee we de dag wel 
door komen. 
 

We stoppen even bij de West River. Hier 
zitten heel vaak Grielen en daar zoeken we 
dan ook naar. We vinden er maar liefst 3 
stuks. Adri zei ”Als ik de Griel gezien heb ga ik 
naar huis“. Maar hij beslist ter plekke dat hij 
vandaag wel verder mee gaat want anders 
mist hij zoveel. We rijden verder omdat we de 
westkant van de grote baai als doel hebben. 
Opeens moet ik stoppen omdat er een grote 

landschildpad op de weg loopt. Deze moet van de weg gehaald worden, anders rijdt er direct een auto of 
vrachtauto overheen. Peter pakt de schildpad op en zet deze aan de kant van de weg ver in de begroeiing. 
We gaan naar het strand en haventje ten zuiden van Parakila. Daar 
drinken we koffie. Het is inmiddels na 11 uur. Hier is geen dorpje, 
maar alleen een soort kapelletje. Er liggen 14 kleine vissers bootjes. 
Hier zien we Putters, Rotsklever, Kneu en een Turkse Gaai, Roodborst 
tapuit, Kleine Plevier, Blauwe reiger en veel kikkers. Als ik de 
deelnemers zo zie zitten koffiedrinken met het Zwitser Leven Gevoel 
dan ben ik dik tevreden. 
 
 
 
Een eindje terug is een brug en er staat zowaar redelijk water in deze rivier. We lopen het pad naast de rivier af 
en op het einde van het pad had een middelste Bonte Specht een nestholte. Maar de eigenaar vond de 
bezoeken van de vele vogelaars niet leuk en heeft de boom net onder het nest afgezaagd. 
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We zien: Masker Klauwier, Grauwe Klauwier, Bosruiter, Middelste Bonte Specht, Rietzanger, Kleine Karekiet, 
Vale Spotvogel, Meeuwen en Aalscholver. Als we op het pad een grote kolonie zaadmieren zien die over een 
voor hun bekende snelweg hollen krijgen we daar haarfijn uitleg over van Ferry. Hij had net een mooie film 
over deze hardwerkende diertjes gezien op You Tube.  
Hij vertelt dat de koninginnen in de lucht bevrucht worden en dan voor de rest van hun leven voldoende zaad 
hebben. Ingrid zegt droogjes “Dat is handig en fijn”.  
Veel mieren kunnen een moestuin in een nacht ruïneren. Mieren hebben een ingewikkelde levenswijze en 
Peter merkt op dat mieren direct aan het werk gaan en niet hoeven te “polderen“. De Oostelijke Vale 
Spotvogel zingt onophoudelijk. Deze vogel is het beste te herkennen aan zijn steeds herhalend liedje. Ze zitten 
vaak verborgen in de begroeiing. 
In de begroeiing naast het pad zitten heel veel krekels, goed vogelvoer. We horen nog een Kleine Zwartkop 
maar zien die niet. Als we bij de brug terug zijn ziet iemand 2 slangetjes in het water. Onze deskundige op het 

gebied van reptielen, Ruud, vangt ze. Het 
zijn Dobbelsteen slangetjes. 
Onder de brug – dus onder het wegdek - 
zit een vreemd gevormd nest. Het is 
langwerpig en het is gemetseld van klei. 
Ik heb geen idee van welke vogel dit is. 
Het nest is ongeveer 25 centimeter lang.  

          
 
We lunchen aan de baai iets ten oosten van Apothika. Het is 
erg warm en er is geen schaduw. Een aantal deelnemers 
klauteren naar een boom op een heuvel 
enkele honderden meters van de bus.  
Daar is nog schaduw. Rob, André, Durk 
en ik gaan om 14.30 uur de Rotsklever 
bij zijn nest nog eens extra mooi op de 
foto zetten vanuit de bus. Deze bus is nu 

een ideale schuilhut. Durk vind het prachtig om wat door het veld te wandelen. Er 
scharrelt ook een Gele kwikstaart door het veld.  
 
Omdat de dwergooruiltjes altijd weer mooi zijn, maar moeilijk te vinden, gaan we 
nogmaals naar de laan met de grote Eucalyptus bomen. Er zitten er nog 2 en ze zijn 
goed te observeren. We gaan ook nog naar het Limonas klooster bij Dafia. We 
horen een Hop, maar deze schuwe vogel is niet gemakkelijk te vinden. Ook nu lukt 
het niet om de vogel in het vizier te krijgen.  
Als we op het terras bij het klooster zitten zegt Adriaan ineens:    
“Daar zit een Middelste Bonte Specht op de houten electriciteitspaal“. Op een 
kleine 50 meter van ons vandaan staan 2 houten electriciteitspalen in een A vorm. 
In een van de palen zit het nest van een Middelste Bonte Specht.  
 
 
 
 
 
 
 
Iemand ziet ook een Isabeltapuit, maar op deze plek heb ik mijn twijfels of dat wel 
zo is. Nee, het is geen Isabeltapuit. Het nest zit op ongeveer 4 meter hoogte en de vogels hebben jongen, want 
ze gaan steeds met prooi naar het nest. We gaan er heen met het busje en kunnen vanuit de bus mooie foto’s 
maken.  
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Wonderlijk dat deze vogel een houten electriciteitspaal uitgekozen heeft om zijn nest in uit te hakken. Er staan 
anders genoeg bomen in deze omgeving. Ook zit er nog een Dwergooruiltje op de binnenplaats van het 
klooster. 
 

Hardoenen geven helemaal niks om de felle zon. Het dominantste mannetje zit 
op de hoogste rots in de felle zon te “bakken“.  
 
Terug in het hotel, als ik net onder de douche vandaan kom, belt een kennis van 
de fotoclub die ook op Lesbos was. Ik geef hem wat informatie waar hij vogels 
kan vinden. We gaan met nog enkele mensen snel even naar de dwergooruiltjes. 
 

 
 
Woensdag 8 mei 2013 
Vandaag is de langste trip van de week. We gaan naar het westen van het eiland waar het kleine dorpje Sigri 
ligt. Maar eerst gaan we om 06.00 uur naar het Metochia meertje. Hier is altijd veel te zien en eigenlijk moet je 
tijdens een week hier drie keer of vaker heen. Er gaan 7 deelnemers mee. Veel kwakken in het riet.  
Ook nog Kleine Karekiet, Grote Karekiet, Dodaars op nest, Waterhoen, Cetti’s zanger en Schilpadden in het 
water. Joke en Johan, die enkele jaren geleden mee waren met deze Lesbos trip zijn hier ook. Om 07.30 uur 
ontbijt, lunch inkopen doen en daarna op pad naar het westen van dit mooie eiland. Ik koop enkele grote 
dozen aardbeien om uit te delen aan de deelnemers. Dat doe ik vaker deze week. 
We nemen overzicht foto’s van het Limonas klooster vanaf een hoge berg boven het klooster. 
We horen een Hop, zien een Grauwe Klauwier en een Bonte Kraai. We rijden verder en stoppen voor een 
Maskerklauwier en een Roodkopklauwier. Als we net in de bus zitten presteerde Bart het om met het 
dichtslaan van de schuifdeur in een oogwenk het raam eruit te laten vallen. Even de tool uit de houder en wat 
prutsen en het raam zit weer op zijn plaats en functioneert weer. 
 
 
Om 09.05 uur zijn we bij de Rotsmussen tussen Vatoussa en Andissa. Deze vogels hebben hun nest hoog tegen 
de rotswand geplakt en ze zijn druk aan het nesten maken en anderen zijn ook al aan het jongen voeren. Het 
nest lijkt wel wat op een Zwaluwnest of een Rotsklevernest. Het is gemaakt van klei. Er liep net ook een 
eekhoorn over de weg. Om 09.30 uur zijn we bij de grote rots waar de Blauwe Rotslijster altijd is. Enkele 
deelnemers wandelen de 1½ km afstand tussen de plaats van de Rotsmussen en de Rotslijster plek. Er zitten 
ook 2 Maskerklauwieren op de grote grillige rots. We zien: Mussen, Vink, Smyrna Gors, Putters, Oostelijke 
Blonde Tapuit, Buizerd?? Dit is moeilijk te zien, wel 2 Slangenarenden, waarvan er 1 op grote afstand in een 
boom gaat zitten, Zomertortel, Cirlgors, Rotszwaluwen, Hop. Ik hoor de ( Balkan ) Bergfluiter zingen maar zie 
hem niet. De staalblauwe Blauwe Rotslijster vliegt ongedurig heen en weer tussen rots en bomen. Zo nu en dan 
laat het vrouwtje zich ook zien. 
 
 
We hebben zin in koffie en we vervolgen onze reis naar de driesprong Andissa - Sigri – Eresos. Hier is de 
Isabeltapuit mooi waar te nemen. Ook een Boomleeuwerik zingt zijn eenvoudig lied met veel overgave.  
Hij zingt de eerste frase van zijn Latijnse naam. Een Bonte kraai achtervolgt een Raaf. We zien een roofvogel erg 
ver weg. Is het een Schreeuwarend?? Ik kan het er niet van maken, de afstand is te groot. De onwelriekende 
resten van schapen liggen er nog steeds. Met dit mooie weer gaat het rottingsproces erg snel. Toch nuttigen 
wij hier de koffie, zolang de wind maar niet de stank onze kant op blaast is het prima. 
 
 
Om 11.10 zijn we bij het Ypsilou klooster. We kijken hier van grote hoogte 
over het westelijke deel van Lesbos. Dit klooster ligt zeer strategisch en 
doet ook wel aan een kasteel denken. We kijken hier een uur rond. 
Iemand vind ook een Schorpioen met prooi in de scharen.   Ruud en ik 
brengen een busje naar beneden. Als we met het andere busje weer naar 
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boven tuffen kronkelt een Skeltopusik over de weg. Ruud springt uit de bus en achtervolgt dit snelle reptiel 
heuvelafwaarts. Na mijn aanwijzingen en aanmoedigingen krijgt Ruud het dier te pakken. We nemen de 
Skeltopusik mee bergafwaarts waar iedereen hem nog eens uitvoerig kan bestuderen. 
We wandelen met de hele groep de berg af in ongeveer een uur. Dan zijn we weer bij het busje onderaan de 
berg. Ruud neemt het gevangen reptiel uit de bus en laat hem door iedereen bekijken. 

 
Sommige deelnemers 
vinden het maar een raar 
en eng reptiel wat bij een 
eerste, snelle oogopslag 
wel een slang lijkt. 
Er vliegt een Eleonora 
Valk hoog over. We gaan 
naar de rivier boven Sigri, 
bij de oude brug in de 
rivierbedding parkeren we. Deze rivier is de 
Faneromeni rivier. Deze plaats heet de Faneromeni 
Upper Ford. In het ondiepe water zwemmen 
miljoenen kikkervisjes van padden.  
Aan weerszijden van de rivier groeit een soort 
bamboeriet dat wel 5 meter hoog kan worden. 
 
Een Maskerklauwier zingt maar we herkennen de 
zang eerst niet. Je hoort deze vogel niet vaak 
zingen. We zien ook: Cetti’s zangers, Bosruiter en 

André maakt mooie foto’s van een Woudaapje. Er lopen ook 2 Casarca’s in een gemaaid weiland. 
 
Boven de rivierbedding vliegt steeds een Wielewaal. Dit is de enige keer tijdens deze drie reizen dat we een 
Wielewaal goed kunnen bekijken. Dit is een jong geelgroen mannetje. Vorige jaren waren Wielewalen veel 

talrijker.   Ook de Grauwe Vliegenvanger is 
hier te zien.  
We lunchen hier bij de Faneromeni rivier. 
Het zit hier lekker koel bij het stromende 
water. We kunnen ook de schaduw onder 
de bomen opzoeken. 

 
We rijden om Sigri heen naar de binnenweg naar Eresos. Dit is een stoffige maar voor vogelaars een 
interessante weg. Deze 15 kilometer lange grindweg is een mooie route. Maar voor de inzittenden van het 
busje is het wel eens afzien vanwege het slechte wegdek. Bij het begin van deze toeristische route zien we veel 
Yelkouan Pijlstormvogels op zee foerageren. Op een hek een Grauwe klauwier. Even verderop staan miljoenen 
jaren oude boomstammen beschermd tegen zon en regen onder afdakjes.  
Een soort vogelmelk plantje groeit hier overvloedig.   
 
Dit gebied was 15-20 miljoen jaar geleden bedekt met een vegetatie van reusachtige bomen. Door een 
vulkaanuitbarsting werd alles bedekt met een dikke laag vulkaanas.  Met behulp van water en zwavelhoudende 
mineralen versteenden de bomen. 
Er vliegt een groepje van 7 Kleine Torenvalken boven de heuvels. Deze valk broedt in kleine kolonies op rotsen 
en ruïnes. Ruud maakt een praatje met een groepje Engelsen en ziet dan een Kleine Zwartkop. Deze vogel heeft 
een kenmerkende rode ring om het oog. De roep – plotseling en luid - herinnert aan een haperende motor. 
Onderweg zien we o.a. Paapjes, Roodborsttapuiten, Kneu, Vink, Bonte Kraai, Oostelijke Blonde Tapuit, 
Maskerklauwier, Roodkopklauwier en Zwartkopgorzen.  
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Onder het rijden zie ik plotseling rechts van mij enkele door Klauwieren en/of Klapeksters op prikkeldraad 

gespietste prooien. Het is een Krekel en een Wrattenbijter, die diertjes je vind hier overal. 
 
We zijn om 15.15 u. bij de doorwaadbare plaats halverwege de weg Sigri – Eresos. Hier stroomt de rivier door 
de Meladia Vallei. De rivier wordt ook Tsihliotas River genoemd. Hier is veel begroeiing dankzij het water. Het 
gedeelte tussen Sigri en hier is een steenachtige woestijn met zeer weinig begroeiing. In een klein meertje: 
Meerkoet, Dodaars en Woudaapje. In het riet veel rietzangers. Er loopt een 
Beekschildpad op de gravelweg. Die is erg ver van het water weggelopen. Als 
Ruud hem oppakt begint het dier van angst te plassen. 
Engelsen hebben ons net verteld dat er hier een Rode Rotskruiper moet 
zitten. Wij speuren alles grondig af, want deze vogel zie je niet vaak. Ik denk, 
nee ik weet zeker dat ze de Rode Rotslijster bedoelen. 
We vertrekken om 16.10 uur bij de rivier en zijn om 16.45 uur in Eresos. 
Vanaf hier is het nog een heel eind rijden naar het hotel. Het laatste stuk 
rijden valt meestal tegen. We zijn om 17.45 uur bij het hotel, maar hebben 
wel stevig doorgereden.  
Afval uit de bus en ik moet 2x lopen om alle spullen uit de bus naar mijn 
kamer te brengen. Snel even afspoelen en een heerlijk koel pilsje doet een mens goed. We hebben vandaag 
135 kilometer gereden. Vandaag zijn er 14 soorten bijgekomen op de lijst, waarmee het totaal op 128 komt. 
 
Donderdag 9 mei 2013 
We vertrekken om 06.00 uur naar de zoutpannen. We gaan de zoutbult voorbij. Hier: Kortteenleeuwerik, 
Zwarte Ooievaar, Wulp, Fuut, 2 Grielen, Bosruiters, Temmincks Strandloper. In het gras zitten heel veel rupsen. 
Daarna gaan we naar de plek waar we dinsdag de Rosse Waaierstaart zagen.  
Hier zien we: Dunbekmeeuw. Deze meeuw is een specifieke kustvogel. Zelfs in de broedgebieden rond de 
Middellandse zee is dit een schaarse vogel. 

We zijn om 08.30 uur terug bij het hotel. Snel ontbijten en dan naar Skala 
Kallonis om grote inkopen te doen voor de lunch. Ook weer enkele dozen 
aardbeien gekocht om uit te delen aan de deelnemers tijdens de lunch. 
Als we door Kallonis rijden komt een – in onze ogen -  “ouderwetse“ 
marskramer ons voorbij rijden. Ik maak snel een paar foto’s door het 
voorraam van de bus.  
Deze “Huis aan Huis  venters“ zie je hier vaker en soms hangt er meer aan de 
buitenkant van hun vehikel dan dat er in zit. 
We zijn om 10.00 uur bij het nest van de Turkse Boomklever. Dit is richting 

Vasilika. Op het voormalige oefenterrein van militairen zijn al diverse vogelaars die zich bij de nestboom met 
camera’s en telescopen opgesteld hebben. Er staan camera’s bij die ratelen als een mitrailleur als de vogel bij 
het nest komt. 1 camera van een Engelsman staat dichter bij het nest en wordt op afstand bediend. Maar ook 
hier weer veel vogels zoals: Arendbuizerd, Putter, Hop, Koekoek, Raaf, Vink, Groenling, Europese Kanarie en  
Masker Klauwier. 

Maar naast vogels en dieren is 
er ook altijd oog voor kleine 
kruipende beestjes. Er komen 
deelnemers met hele mooie 
rupsen aanlopen en die zijn 
het bekijken meer dan waard.   
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We gaan om 11.50 uur naar de zoutpannen bij Polihnitos. Dit is in het zuiden van het eiland. Er zit een Zwarte 
Ooievaar en een Kleine Zilverreiger op een muurtje bij de zee. We wandelen langs de zoutpannen. Dit is hier de 
beste manier om veel vogels te zien. Hier in de buurt staan heel veel huizen leeg en die raken al aardig in verval 
of zijn al ingestort. Het ziet er wat troosteloos uit. Bij het strand en de zee ligt veel rommel. Hier is nog wel wat 
op te ruimen.  
Er zijn hier ook veel Kemphanen. Onderweg had Ruud een dode Marter gevonden en meegenomen zodat 
iedereen die kan bewonderen. Peter wil die wel meenemen naar Nederland om te laten prepareren, maar hij 
durft het bij nader inzien niet te doen. Het begint heel zachtjes te regenen. Een Kluut verdedigt zijn jongen fel 
tegen belagers. Bontbekplevier en Kleine Plevier scharrelen hun kostje op langs de vloedlijn. Een Zwartkopgors 

zingt het hoogste lied. Plotseling grote paniek in de vogelwereld om ons 
heen. Wat is er aan de hand? Ik zie nog niets. Vanuit het niets komt een 
Eleonora’s valk op enkele meters boven onze hoofden voorbij suizen. Deze 
snelle roofvogel veroorzaakte dus deze plotselinge paniek. 
Ruud, Peter en ik kijken naar een Kluut met 8 poten. 3 
jongen zijn uit angst onder de vleugels van moeder 
gekropen. Er is heibel tussen dit Kluten echtpaar en 
een stel Steltkluten die ook jongen hebben. Samen 
verdedigen ze hun jongen ook weer tegen een kraai, 

meeuwen en andere steltlopers. Kraai en Meeuwen die de jongen willen oppeuzelen kan ik 
me iets bij voorstellen, maar andere 
steltlopers?? Vreemd. 
Om 13.20 uur gaan we aan het einde van de zoutpannen 
lunchen. Er wordt naar ons gefloten, dus er moet iets 
bijzonders zijn. Dat is ook zo want er vliegen veel 
Bijeneters over en die gaan verderop bij wat gebouwen 
op een elektriciteits draad zitten. Het zijn minstens 14 
exemplaren. Aan het einde van de zoutpannen, waar we 
gaan eten zijn ook: Steenlopers, Kleine Strandlopers, 

Temmincks Strandloper, Kluten en Steltkluten. Nadat we een rondje bij Polihnitos gemaakt hebben om de 
Bijeneters te zoeken, willen we graag een drankje drinken.  
We hebben de Bijeneters niet meer kunnen vinden. We zien wel een heel mooie Moerbei boom die veel 
vruchten laat vallen. 
We hebben zin in koffie of een biertje en gaan naar het dorp. Een aantal wandelt via het strand naar het dorp 
en we ontmoeten elkaar weer in een kroegje bij het strand. We zitten eerst met 8 personen bij het tentje aan 
het strand, maar langzaam komen de “strandwandelaars“ binnendruppelen.  
 

  
 

Als we de versnaperingen op hebben gaan we 
terug richting hotel. We stoppen om 16.30 uur 
opnieuw bij Mesa Sanctuary bij de oude brug, 
en er zitten weer veel vogels in dit moeras 
gebied. Dodaars met jongen die al duiken, 
Waterhoen, Grote,- en Kleine Zilverreiger en 
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Mussen. Een Bosruiter met een kapotte rechter vleugel scharrelt door de begroeiing. 
Toch ook nog even een ritje naar de East River. We kunnen er niet genoeg van krijgen.  
 
 
De week is veel te kort om alles 
goed te bekijken. De deelnemers 
doen ook zoveel nieuwe 
indrukken op en dat kost tijd om 
dat allemaal een plaatsje te 
geven. 
 
 
 
 
 
We gaan aan de oostkant van de East river terug en dan ineens een hele grote groep Bijeneters bij de rivier. 
Iedereen klautert snel uit de bus die wel iets te dicht bij het talud van de rivier staat. Machteld had de 
Bijeneters nog niet zo goed kunnen bewonderen en in haar haast en enthousiasme om snel uit de bus te 
komen struikelt ze en rolt enkele meters naar beneden op het met stenen bedekte talud. Ik spring er snel 
achteraan, maar gelukkig heeft ze zich niet bezeerd. Ik help haar weer naar boven klauteren en we kunnen de 
Bijeneters alsnog goed bewonderen. De doodgereden Boommarter die door Ruud gevonden is gaat definitief 
niet mee naar Limburg en krijgt hier de laatste rustplaats. Een Balkankwikstaart zit op het hek bij de roze disco. 
 
Ludy ziet voor het eerst een Paapje op een hek zitten aan de westkant van de East River. Ook zit er een 
Woudaapje wat verscholen achter een plastic zak die op de rivieroever ligt. We nemen de laatste wandelaars 
mee die we tegenkomen op weg naar het hotel. 
Er wordt ook nog uitgebreid gesproken over de bedrijfsbus van de marskramer vol potten en pannen die we 
deze ochtend zagen. Het was weer een lange, maar interessante dag die om 18.00 uur ten einde is bij het hotel. 
We hebben vandaag 110 km gereden en we hebben 7 nieuwe soorten gezien. Het totaal staat daarmee op 134 
vogelsoorten. 
 
 
Vrijdag 10 mei 2013 
Ik word om 04.00 uur wakker van allemaal geluidjes buiten. De schaapherder die hier al meerdere malen zijn 
kudde in het moerasgebiedje bij het hotel heeft laten grazen brengt zijn schapen nogmaals naar deze plaats. 
Veel schapen hebben een bel om de nek en die klingelen steeds als ze lopen. Maar deze schaapwekker is nog te 
vroeg, dus ik dommel weer in tot 05.30 uur als de wekker afloopt. Vorige week – bij groep 2 - wilde een aantal 
mensen nog een vroege excursie hebben voordat ze naar het vliegveld gingen, maar nu is er geen 
belangstelling. Gistermiddag begon het een beetje te regenen, maar dat vonden veel deelnemers niet zo erg. 
30 ⁰  C is wel erg warm om hele dagen achter vogeltjes aan te huppelen, maar de regen bracht wat verkoeling. 
Vannacht heeft het ook geregend want de tuin en de straten waren nat. 
 
 
 
 
 
We vertrekken om 07.45 uur naar het vliegveld en zijn daar om 08.50 uur. Omdat er vlak voor onze aankomst 
enkele grote bussen arriveren, waaruit een horde toeristen rolt, duurt het inchecken wat langer. Mijn 
handbagage is 5 kg te zwaar en na enig overleg tussen de dames achter de balie besluiten ze dat een cameratas 
met inhoud zo het vliegtuig in mag. We halen wat versnaperingen en gaan zoals gewoonlijk aan de overkant bij 
het kerkje zitten wachten. Ik haal nog wat gratis landkaarten van Lesbos bij de bus verhuurder en deel die uit 
aan de liefhebbers van onze groep. De gratis landkaarten van Lidl zijn goed. 
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Als we het vliegtuig zien aankomen gaan we naar binnen. We kunnen vlot door de douane. Na 20 minuten 
wachten worden we met een bus ( lopen had ook wel gekund ) naar het vliegtuig gebracht. Om 10.40 uur 
plaatselijke tijd taxiën we naar de startbaan. We vliegen met een Boeing 737 – 800 van Transavia. Bij het 
opstijgen is het helemaal bewolkt en we hebben dus geen mooi “ luchtafscheid “ van Lesbos. Als we na 20 
minuten boven de wolken zijn schijnt de zon volop. De piloot meldt om 13.30 uur Lesbos tijd dat het in 
Amsterdam 14 ⁰ C is en dat er een stevige wind staat. De verwachte landingstijd in Amsterdam is Nederlandse 
tijd 13.45 uur. We zijn al een poosje aan het dalen. Bij het laatste stukje vliegen schudt het vliegtuig erg 
vanwege wind of turbulentie. Weldra landen we en nemen we afscheid van elkaar. 

 
 
Iedereen bedankt voor de prettige reis en deelname aan deze 
vogeltrip naar Lesbos. 
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