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Algemeen 
 
Vliegen 
Wij vliegen met een Boeing 737-800 van Transavia. In dit toestel kunnen 186 passagiers. Het toestel is niet 
helemaal vol, want naast mij zijn 2 stoelen leeg en voor mij zijn ook enkele plaatsen onbezet. Wij vertrekken 
om 05.30 uur vanaf Schiphol en komen om 09.43 uur aan op het zuidelijk van Lesbos gelegen Griekse eiland 
Samos. Vandaar vliegen wij naar Lesbos waar we om 11.00 uur landen. 
 
Dagelijks vervoer 
Er wordt dagelijks gebruik gemaakt van 2 personenbusjes. Een busje is ingericht voor 8 passagiers en 1 
chauffeur, totaal dus 9 personen. We gebruiken een Opel Vivara en een VW Transporter. De Opel Vivara is 
ruimer dan de VW Transporter, vooral de bagageruimte van de Opel is erg groot. Wij nemen zelf de koffers 
mee van de 9 deelnemers van deze reis. Helaas hebben 2 deelnemers als gevolg van een ongelukje af moeten 
afzeggen. Wim Smeets, de andere reisleider en ik hebben overdag - als we onderweg zijn met de busjes of 
wandelen - contact via een Walky Talky.  
 
Hotel 
Wij verblijven in hotel Pasiphae. De betekenis van Pasiphae is: "Dochter van de zon", omdat op Lesbos bijna 
altijd de zon schijnt. Er zijn 60 ruime kamers met een balkon, soms een ligbad of alleen een douche en toilet. 
Let op dat het wc papier niet in het toilet achter gelaten wordt, want dit zorgt snel voor verstopping in de te 
nauwe afvoerbuizen. 

Pasiphaë (Grieks Πασιφάη, Pasipháē) is 
een figuur uit de Griekse mythologie. Zij is 
de dochter van Helios en Perseis, en de 
vrouw van koning Minos van Kreta. Hun 
kinderen waren Glaukos, Androgeos, 
Phaidra en Ariadne. 

 
Naast het hotel zijn nog wat losstaande gebouwen die ook als gastenverblijf zijn ingericht. Die gebouwen zijn 
zeer luxueus ingericht met een waardering van beslist 4 sterren. Er is een groot zwembad met daaromheen een 
ruim terras met ligstoelen en parasols. Wi-Fi werkt in alle kamers en is geheel gratis. Wij krijgen 's morgens een 
zeer uitgebreid en goed verzorgt ontbijtbuffet waar iedereen zijn of haar keuze kan maken. Omdat wij op onze 
dagelijkse uitstapjes altijd in het veld een lunchplaats zoeken, moeten we er bij het ontbijt voor zorgen dat we 
hete koffie of heet water voor thee meenemen. Iedereen die dat wil, zet zijn of haar thermoskan op een tafel 
bij het briefje “koffie“ of bij het briefje “thee“. Keukenpersoneel vult dan vervolgens de thermoskannen. 
's Avonds krijgen we diner, meestal rond 20.00 uur. 
 
Als je 3 weken op Lesbos bent, moet je zo nu en dan je kleding laten wassen. Tijdens het rijden met de busjes 
op de secundaire wegen is het erg stoffig en wordt de kleding erg vuil. Bovendien struinen wij vaak door het 
veld en komen op plaatsen waar het niet altijd even schoon is. Voor € 10,00 kan je een portie kleding van 
maximaal 5 kg laten wassen. 
 
Drinkwater 
Het water uit de kraan in het hotel is goed drinkwater. Wel koop ik grote flessen drinkwater voor de hele 
groep, waarmee iedereen zijn of haar drinkflesje kan vullen.  
 
Lunch 
Elke ochtend gaan we naar Skala Kallonis en kopen bij de plaatselijke (kleine) warme bakker heerlijk brood, 
broodjes en appelflappen. Er is, als we op het centrale pleintje in Skala Kallonis zijn, ook tijd genoeg om in 
enkele kleine supermarkten andere etenswaren te kopen. Bij de groenteboer vullen we onze lunch aan met 
vers fruit en ander lekkers.  
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Griekse_mythologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Helios
http://nl.wikipedia.org/wiki/Perseis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Minos
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kreta
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glaucus_(zoon_van_Minos)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Androgeos&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Phaedra_(mythologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ariadne_(mythologie)
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Elektriciteit 
De spanning is net als in Nederland 220 Volt. Naast randaarde stopcontacten zijn er ook niet geaarde 
stopcontacten. Deze niet geaarde stopcontacten zien er uit als platte platen met ruimte voor 1 stekker. 
Nederlandse stekkers passen overal in. 
 
Dagprogramma 
Iedere ochtend is er voor het officiële dagprogramma een ochtendactiviteit waar de deelnemers vrijwillig aan 
mee mogen doen. Vertrek 06.15 uur of 06.30 uur. Wandelen in de omgeving van het hotel of met de busjes 
ergens heen. Als we met de busjes ’s morgens om 06.15 uur ergens heen gaan, is dat altijd op korte afstand van 
het hotel. Maximaal 10 kilometer, anders zijn we niet op tijd terug voor het ontbijt.  
Deze extra ochtendactiviteit wordt de avond ervoor besproken en aan de deelnemers wordt gevraagd wat ze 
graag willen. We zijn meestal om 07.30 uur terug voor het ontbijt. Na het ontbijt gaan we naar Skala Kallonis 
waar we de boodschappen doen voor de lunch. Dan vertrekken we rond 09.00 uur voor het dagprogramma. 
We lunchen in het veld of ergens in een dorpje. We zijn meestal rond 18.00 uur terug bij het hotel. Om 19.30 
uur "lijsten" we. Dit houdt in dat we alle vogels die we die dag gezien of gehoord hebben noteren op een lijst. 
Na het lijsten bespreken we het programma voor de volgende dag. Dit programma kan wat afwijken en wordt 
bijgestuurd als gevolg van bijvoorbeeld weersomstandigheden of informatie over geziene (trek)vogels. Om 
circa 20.00 uur is het diner. 
 
Het weer op Lesbos 
De temperatuur is ‘s morgens tijdens de ochtendwandeling nog laag. 8°C vinden we dan al koud en menige jas 
wordt aangetrokken om warm te blijven. Als de zon er is gaat de temperatuur snel omhoog naar 17-18°C. Nog 
niet erg warm, maar na enige dagen loopt de temperatuur gelukkig op naar 25°C. En zo blijft het ook tot 10 
mei, mijn vertrekdatum naar Nederland, soms loopt de temperatuur in de laatste weken op tot 30°C. Voor 
vogels kijken en lang in de bus zitten is dat toch wel iets te warm. 
 
Vrijdag 19 april 2013 
Om 00.50 uur haalt de Schipoltaxi mij op. We rijden via Wolvega waar we Sytze oppikken en daarna gaan we 
rechtstreeks naar Schiphol. Willem is er ook. Wim Smeets, mijn medereisleider zit er ook al en gezamenlijk 
gaan we door de douane. We zijn om 03.00 uur door de douane. Dit gaat redelijk snel, maar ze moeten wel 
alles zien. Mijn fototas is groot, maar voldoet aan de maximale eisen van de vliegmaatschappijen. Wel moeten 
de laptop en het fototoestel er uit. Na de douane is er achter de Starbucks coffeebar een ruime gelegenheid 
om te verzamelen. Een tip voor de volgende keren. Deze gelegenheid heet " Meditarranean Sandwich Bar " 
(MSB). Daar kun je rustig wachten en een versnapering kopen voordat je naar de gate gaat.  
 
Om 03.30 uur belt Barbara en haar vriendin Irene of wij direct na de douane op hen willen wachten omdat ze 
ook graag koffie willen. Wij wachten bij de MSB, maar zien hen helaas niet. Sytze en Wim gaan alvast naar gate 
C14 en ik blijf nog even bij MSB, maar helaas tref ik Barbara en Irene niet. Ik ken ze ook niet, dus ze kunnen zo 
voorbij gewandeld zijn. Toch heb ik een duidelijk SNP blad omhoog zodat ze dat kunnen zien. Na enige tijd 
wachten, ga ik dan toch maar naar gate C14 en loop rond met het SNP blad. Vier personen komen naar mij toe. 
Kennismaken en nog wat rondlopen met het SNP blad. Langzamerhand druppelt iedereen binnen en is de 
groep compleet. Bij het inchecken gaat alles ook vlot en ik neem plaats op stoel 30D. Het toestel is niet 
helemaal vol, want naast mij zijn 2 stoelen leeg en voor mij zijn ook enkele plaatsen onbezet.  
Om klokslag 05.30 uur zijn we bij het begin van de startbaan en de piloot drukt het " gaspedaal " in. Al snel 
laten we Amsterdam en de bewoonde wereld achter in het donker. We zien de vele lichtjes langzaam 
verdwijnen. We zijn onder Berlijn langs gevlogen, daarna 
via Belgrado, Bratislava en Brno en om 08.00 uur zijn we 
in de buurt van Thessaloníki aangekomen. De vlucht duurt 
4 uur, omdat we via Samos vliegen. Een rechtstreekse 
vlucht van Schiphol naar Mytilini duurt circa 3 uur en 10 
minuten. We komen om 09.43 uur op Samos aan en 
hebben ongeveer 2.000 km gevlogen. Nu nog circa 475 
km naar Lesbos.  
Het was koud op 11 km hoogte namelijk - 55°C.  
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We gaan eerst tanken op Samos. Er gaan enkele passagiers uit het vliegtuig en er komen een paar anderen voor 
in de plaats. Om circa 11.00 uur landen we op Lesbos. Omdat de zon eerder opkomt op Lesbos is het daar bij 
aankomst 1 uur later, dus apparatuur zoals horloge en camera instellen op de juiste tijd. We halen de busjes op 
en ik heb helaas geen Walky Talky van SNP gekregen dus ben ik een setje gaan kopen in Mytilini, circa 15 km 
van het vliegveld.  
 
Ik neem 1 deelneemster mee die op de bus kan passen, want er ligt veel kostbare bagage in. Bij het zoeken 

naar een parkeerplaats bij de haven willen zigeunerachtige types je een plaats toewijzen en vragen daar dan 

geld voor. Maar er zijn voldoende vrije plaatsen te vinden, dus ga ik niet op hun voorstellen in. Ik loop snel naar 

de winkel waar ik vorig jaar ook een Walky Talky gekocht heb. Ik koop snel een nieuwe voor € 95,00 en ben 

binnen 30 minuten terug bij het vliegveld. Om ongeveer 12.25 uur vertrekken we richting Loutra.  

We nemen niet de kortste route naar Kallonis via de hoofdstad Mytilini, maar gaan in zuidelijke richting het 
schiereiland rond. Dit rondje doen we alleen als we vroeg op Lesbos arriveren. We maken van de reis naar het 
hotel direct een “ vogeltrip “. We stoppen 2 keer voor we in het dorpje Loutra inkopen doen. We zien o.a.: erg 
donkere Turkse Tortels, Arendbuizerd, Eleonora's Valk, Putter, Vink, Roodpootvalk, Huiszwaluw, 
Boerenzwaluw, Alpengierzwaluw, Gierzwaluw, Baardgrasmus, Geelgors, Roodstuitzwaluw en we horen een 
Koekoek. In het dorpje Loutra doen we inkopen voor de lunch. Daarna vervolgen wij onze weg via K. Haliklas 
waar we linksaf slaan. In een bocht waar we helaas niet kunnen stoppen zien we 3 Slangenarenden.  
Via Alyfanda komen wij op de “ snelweg " naar Keramia, Lambou Mili en om circa 16.00 uur zijn we bij Mesa 
Sanctuary. Hier is een driesprong. Linksaf gaat de weg naar Vasilika en Agiasos. Rechtdoor gaat naar Kallonis en 
ons hotel. 

 
We stoppen bij de oude - niet meer in gebruik 
zijnde - brug bij het moerasgebiedje. Aan de 
andere (zuid) kant van de weg ligt de grote baai 
Kolpos Kallonis of de baai van Kallonis, waar 
ook Skala Kallonis, onze thuisbasis voor deze 
week, aan ligt. Hier zien we o.a.: Casarca's, 
Waterhoen, Dodaars, Waterral, Bosruiter, 
Kuifleeuwerik, Purperreiger, Gierzwaluw, 
Spaanse mussen, Ralreiger, Grote Zilverreiger, 

Steltkluut, Bruine Kiekendief en veel kikkers, libellen, Kaspische beekschildpadden en waterjuffers. Dan gaan 
we richting hotel, maar we stoppen toch even op de hoek bij de zoutpannen. Daar Kluut, Steltkluut, Balkan 
Kwikstaart, Engelse en Russische Gele Kwikstaarten, Huiszwaluw en Boerenzwaluw, Bosruiter en Strandplevier. 
We rijden langs de East River - waar we morgen gaan wandelen - en via Skala Kallonis naar het hotel. Bij de East 
River zitten weinig vogels. 
Om 17.10 uur arriveren we bij het hotel. Iedereen krijgt snel een kamer toegewezen. Ik neem een biertje en 
haal daarna de bus leeg. Om 18.30 uur gaan we lijsten (zie Dagprogramma). We hebben deze eerste dag 51 
soorten vogels gezien of gehoord. 
Om 19.30 uur is het diner. Na het diner gaan de meeste direct naar bed, moe en slaperig, want het was toch 
voor velen een lange en inspannende dag met veel nieuw opgedane indrukken. Zelf ben ik helemaal niet moe. 
De drie weken beginnen nog maar net en ik heb er zin in om er een mooie en voor deelnemers interessante 
periode van te maken. Vandaag heb ik 101 km gereden, waarvan circa 30 km heen en terug naar Mytilini om 
een Walky Talky te kopen. Ik ga rond 23.00 uur toch maar op bed. De Nachtegalen zingen nog steeds en een 
Dwergooruil zit vlak bij het hotel te roepen. Maar waar? Moeilijk te vinden. Ook niet overdag. 
 
Zaterdag 20 april 2013 
Als ik om 05.45 uur opsta - dit doe ik de komende 3 weken elke dag - begint het net een beetje licht te worden. 
Er zingen enkele vogels, Merels, Dwergooruil, Cetti's zangers en Nachtegalen. Dit vogel concert hoor je elke 
ochtend. Het is koud buiten, 4°C, geen wind en een onbewolkte hemel. Om 06.30 uur begint de wandeling met 
6 personen.  
Schuin tegenover het hotel ligt een moerasgebiedje met veel begroeiing van riet, biezen en enkele groepjes 
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bomen. Het heeft wel geregend volgens Vasilis, de hotel manager, maar er staat niet veel water in het moeras. 
De hoeveelheid water is bepalend voor het aantal en soorten vogels die in dit moeras zitten.  
Ik heb dit moeras ook wel helemaal droog gezien en dan zijn er weinig tot geen vogels. We zien en horen onder 
andere: Woudaapje, Putter, Bonte kraai, Huismus en Spaanse mus, Purperreiger, Grote Karekiet, Kleine 
Karekiet, Oostelijke Vale Spotvogel, Waterhoen, Steltkluut, Meerkoet, Visdief, Aalscholver en Kuifleeuwerik. 
Om 07.30 uur zijn we terug bij het hotel. Eerst ontbijtbuffet en dan de spullen van de deelnemers in de bus. 

Het is vandaag een “ wandeldag “ naar de East River of  
Tsiknias River. Een busje gaat mee als “pakezel“.  
 
Alle zaken die de deelnemers niet willen of hoeven te 
dragen gaan in het busje. 
We gaan nu eerst naar Skala Kallonis om inkopen te 
doen voor de lunch. De bakker is weer blij dat hij ons ziet 
en we worden zoals altijd extra getrakteerd met 

cirkelvormige broden die hij ons meegeeft maar die we nooit hoeven te betalen. Ook de supermarktjes en de 
groenteboer doen weer goede zaken. 
We zien op weg naar het dorp: Zwarte ooievaar, Purperreiger, Cetti’s zanger en Waterhoen.  
Het is nog steeds koud en winderig. Barbara vraagt of het mogelijk is ergens een trui te kopen want ze heeft 
het koud. In Skala Kallonis kan dat niet want dat is een heel klein dorpje. Wim wandelt verder met de groep en 
ik ga met Barbara naar Kallonis – 4 km van Skala Kallonis - en ze vindt al snel een warme trui / sweater en we 
gaan snel terug naar de groep die al bij de rivier is.  
Bij de rivier zien we: Zwarte ooievaar, Witgatje, Ralreiger, Bosruiters, Kleine Zilverreiger en Kleine Plevier. Deze 
vogel heeft een nest in de rivierbedding.  
Om 13.00 uur lunch bij de doorwaadbare plaats in de rivier. Hier: Cetti's zanger, Vale Spotvogel, Huiszwaluw, 
Boerenzwaluw, Balkankwikstaart, Nachtegaal, Gele kwikstaart Dombrowski, en Gele kwikstaart Superciliaris, 
Bosruiter, Kleine Plevier, Groenpootruiter, Rietzanger, Ooievaar en Grauwe Kiekendief. Twee Kwakken vliegen 
over en boven de rivier. Deze Kwakken slapen overdag in de bosjes langs de rivier. Kwakken zijn moeilijk te zien 
overdag omdat de vogels actief zijn bij zonsopkomst en zonsondergang.  
Om 15.30 uur wandelen we via een zijweggetje binnendoor naar Keramia en Skala Kallonis. Hier zien we: 
Paapje, Spaanse mus. We gaan naar de Eucalyptuslaan bij het schooltje in Keramia en zoeken naar 

Dwergooruiltjes. Er zitten er twee vlak bij elkaar. Ook zit er een Ransuil te broeden. Op 
de kerk in Keramia zit een ooievaar te broeden op een gigantisch nest. In dit nest 
broeden ook - maar wel 1 etage lager - veel Spaanse- en gewone Huismussen.  
Om 16.15 uur zijn we terug bij het hotel, en daarna gaan we met 1 busje naar Inland 
Lake Metochia of ook wel het Inland Lake genoemd. Daar zien we: Dodaars, Kleine 
Karekiet, Woudaapje, Klein Waterhoen ♀ en ♂, Watersnip en Rietzanger.  
Toch nog even bij het schooltje langs met de Dwergooruiltjes. We vinden nog twee 
andere Dwergooruiltjes, in deze straat zitten er dus vier. Om ongeveer 18.30 uur zijn we 
terug bij het hotel. Busje opruimen en het afval naar de afvalbakken brengen. Mijn 
eigen spullen naar de kamer brengen en daarna een biertje. Foto's op de computer 
zetten en om 19.30 uur lijsten en om 20.00 uur diner. Vandaag 32 km gereden als  

“pakezel“. En we hebben 25 nieuwe soorten gezien wat de score op 76 soorten brengt. 
 
Zondag 21 april 2013 
Om 05.45 uur wakker en direct opstaan. We gaan weer met 6 deelnemers wandelen. Het is koud, 6⁰C, bijna 
windstil bij een heldere lucht. In het moerasgebiedje vlakbij hotel treffen we: Witgatje, Visdief, Klein 
Waterhoen, Waterral, Oostelijke Vale Spotvogel, Turkse Gaai ( met zwart petje ), Bonte Kraai en Grauwe gors.  
Als we bij de slikken langs lopen bij de West River of Hristou River zien we 7 kleine strandlopers foerageren. Ze 
zitten wel ver weg, maar met de telescoop goed te zien. Om 07.30 uur terug bij het hotel en we maken gebruik 
van het ontbijtbuffet. Elke ochtend worden de thermoskannen gevuld met koffie en heet water. Je hebt dan 
voor de pauze in het veld warme koffie of thee. Ik heb zakjes thee gekocht, suiker en melk voor de koffie en 
iedereen kan dit gebruiken. 
  
Ik koop elke dag grote flessen vers drinkwater. Iedereen kan daar zijn kleine flesje mee vullen. We kopen weer 
lunch en fruit in Skala Kallonis.  
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In een schoorsteen in het dorp zit een steenuiltje. 
We gaan met de busjes via de East River naar de zoutpannen. Bij de East 
River zitten diverse Gele Kwikstaarten, Kleine Plevier, Groenpootruiter, 
Bosruiter, Kuifleeuwerik, Merel, Cetti's zanger en een grote kudde 
schapen. 
Om circa 10.30 uur zijn we bij het begin van de zoutpannen. Hier zien 
we: Steltkluut, Bergeend en een Eleonora Valk die vlak boven ons vliegt. 
We volgen deze valk met de kijker en zien dat hij een Steltkluut, die 
verderop in de ringvaart staat "slaat". De kluut blijft dood op het water 
liggen, maar de Eleonora Valk maakt een draai in de lucht en haalt 
alsnog zijn prooi op. Enkele honderden meters voor ons gaat hij op een 
dijkje in de zoutpannen zitten om zijn prooi te plukken en te verorberen. Dit is goed te zien met de telescoop. 
Tijdens de vlucht van de Eleonora Valk wordt hij veelvuldig lastig gevallen door kraaien en meeuwen. De Roze 
Flamingo's staan veel te ver weg om goed te kunnen bekijken. 
 

We zien bij de ringvaart langs de zoutpannen een Lachstern en Casarca’s. In 
de bocht bij het pompstation zitten 2 boomkikkers in het riet bij de vaart. 
Aan de overkant van de ringvaart zit een IJsvogel in een boompje dat 
gedeeltelijk boven het water groeit te speuren naar prooi. Voor het 
pompstation – vlak voor de scherpe bocht - gaan we rechtsaf het zandpad 
op. Dit pad eindigt na circa 300 meter bij een oud en gammel schapenhok 
en daarna gaat het pad als slecht boerenpad verder. Hier drinken we koffie. 
Plotseling komen er ongeveer 60 - 70 Vorkstaartplevieren op grote afstand 

aanvliegen, maar ze komen gelukkig wel steeds dichterbij en vliegen zelfs boven ons. Ze foerageren als 
zwaluwen in de lucht. In het Fries heet deze vogel ook wel: Zwaluwplevier. Ook zien we een Slangenarend, Gele 
kwikstaarten, Blauwe Kiekendief, Witvleugelstern, Grauwe Gors, 6 Zwarte ooievaars, Putters, Boeren- en 
Huiszwaluw en Bruine Kiekendief. Er zijn ook veel Kaspische beekschildpadden.  
 
Om 13.00 uur zijn we bij de vogelkijkhut aan de zuidkant van de zoutpannen en daar nuttigen we de lunch. Ook 
tijdens de lunch is er tijd voor vogels kijken. Na de lunch gaan we verder langs de ringvaart en zien we: 
Casarca’s, Blauwe Kiekendief, Zwarte Ibis, Kleine Zilverreiger, Zwarte Stern, Witvleugelstern, Groenpootruiter, 

Bosruiter, Blauwe reiger. Na 15.00 uur gaan we de kwelder in. De kwelder is 
voorbij de zoutberg. Let op dat het hek weer dicht gaat zodat de schapen niet 
kunnen weglopen. Hier is de Kortteenleeuwerik altijd te vinden. Ook nu is deze 
soort hier aanwezig. Ook de grote Afrikaanse Treksprinkhaan en de Heidelibel 
vinden we hier.  
We rijden naar de noordkant kant van de zoutpannen waar aan de doorgaande 
weg Mytilini - Kallonis een vogelhut / observatiehut staat. Maar ook hier 

kunnen we de Roze Flamingo's niet goed zien omdat ze erg ver weg staan in de zoutpannen. 
 
We gaan dan nog naar het "Klauwierenlaantje" vlak voor Napi. We rijden door Agia Pareskevi, een leuk dorp 
met erg smalle straatjes. Vlak voor Napi, in een vrij scherpe bocht naar links van de geasfalteerde weg, gaan wij 
rechtdoor een zand / grindpad op. Hier parkeren we de busjes en wandelen dit pad af. Hier zijn gelukkig meer 
vogels te zien: Vink, Oostelijke Blonde Tapuit, we horen de Hop en zien een Koekoek eerst aan voor een valk, 
Grauwe klauwier, Ortolaan, Raaf op nest in een rotsspleet en er zitten ook jongen op het nest, 
Roodstuitzwaluw, en er zit een Rotsklevernest in een raam van een oude schuur. Een kleine dode Pijlslang ligt 
naast het pad.  
Om 17.45 uur zijn we terug bij het hotel. Busje uit/opruimen en mijn spullen naar de kamer brengen. Dan een 
lekker koud biertje op het terras naast het zwembad. Nog even met vier mannen uit Alkmaar naar  
Papiana / Keramia naar de Dwergooruiltjes en de Ransuilen. Vandaag heb ik 39 km gereden.  
Om 19.30 uur " lijsten ". De teller geeft 23 nieuwe soorten en dus een totaal van 99 soorten.  
Om 20.00 uur diner. Na het diner nog even een borreltje bij de bar. 
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Maandag 22 april 2013   
Om 05.45 uur op omdat we om 06.15 uur vertrekken naar Inland Lake of Lake Metochia. Het is nog steeds fris, 
8⁰C 's morgens vroeg. Iedereen loopt nu nog met de jas aan. We gaan met 1 busje en 6 deelnemers naar 
Metochia Lake. Het is mooi weer, maar wel koud. Als we op het pad 
naast het meertje lopen zie ik een Veenmol (Gryllotalpa gryllotalpa). 
Een Veenmol is een insect, andere namen zijn aardkrekel of 
molkrekel, maar krekels en veenmollen behoren niet tot dezelfde 
familie. Bij Metochia Lake zien we 25 Kwakken, Purperreiger en 
Kleinst Waterhoen, maar helaas de laatste niet door mijzelf, Turkse 
Gaai, Klein Waterhoen, Dodaars. 
Er zijn wel eens meer vogels te zien op en bij dit meertje waar we vaak naar toe gaan. Ligt het aan de 
temperatuur? 
 

Er vliegen wel een aantal 
Kwakken over, dit zie je niet zo 
vaak. Omdat er niet zo veel 
vogels zijn gaan we nog ergens 
anders heen. Vlakbij is een 
rots waar het nest van een 
Rotsklever tegenaan geplakt 
zit. Daar zien we Turkse Gaai, 

Wespendief en ook de Rotsklever. Wim parkeert de bus aan de rechterkant van het 
zandpad, de rechterkant staat wat hoger en de neus van de bus wat naar beneden. 
Normaal geen probleem, maar nu, als we weg willen rijden om 07.30 uur doet de bus 
het niet. Starten en starten, maar de motor weigert en denkt "doe het zelf maar". Gisteren zei Wim nog. " Ik 
moet morgen wel tanken hoor, ik heb nog 1 streepje op de benzinemeter “. Hoe nu? Er is een oude 
schaapherder die water tapt voor zijn schapen. Ik vraag hem of hij mij terug kan brengen naar Skala Kallonis 
waar ik nog een busje heb en dan haal ik benzine. Hij begrijpt het Engels niet zo goed, maar in het Duits begrijpt 
hij het wel, omdat hij een paar jaar in Duitsland gewerkt heeft. Hij zegt dat hij eerst zijn vee gaat verzorgen en 
mij dan naar Skala Kallonis brengt. Prima, blij dat het kan. Als de boer zijn schapen water gebracht heeft brengt 
hij mij in zijn kleine gammele pick-up naar Skala Kallonis naar ons hotel. Hij rijdt een heel andere route dan wij 
gewoonlijk doen. Als ik bij het hotel ben geef ik hem een fooi omdat hij mij naar het hotel gebracht heeft. Ik 
haal snel de sleutels van de VW bus en zoek een tankstation. Helaas hebben ze daar geen jerrycan en ook niet 
bij station 2. Ik heb al een paar keer een winkel gezien waar ze kettingzagen en dat soort dingen verkopen. Die 
hebben ook geen jerrycan, maar ik zie wel dat ze een grote stapel waterflessen van 5 liter hebben. Dat zijn van 
die dunne doorzichtige petflessen. Ik waag het erop en hoop dat er ook benzine in blijft. Ik neem er 2 mee. 
Vullen bij een benzinestation en snel naar Wim. Om ongeveer 08.45 uur ben ik terug bij Wim. De petflessen 
houden het, want ik wist niet of ze tegen benzine konden. Ik snij een 1 liter waterpetfles doormidden met mijn 

tool. Op de kop is zo’n fles als trechter te 
gebruiken om de benzine in de tank te krijgen. 
Het lukt prima. Al met al ben ik ruim een uur 
onderweg geweest om 2 flessen van 5 liter 
benzine te halen. Wim heeft het hotel ingelicht 
over ons probleem en we kunnen wat later 
ontbijten. Na ons late ontbijt om 09.30 uur 
eerst lunch inkopen in Skala Kallonis en dan op 

pad naar het noorden naar Molyvos of Mithymna, zoals de oude naam voor die 
stad luidt. Buiten Kallonis, na een haarspeldbocht, stoppen we om een Kleine 
Zwartkop te bewonderen. We rijden door tot voorbij Petra waar een grote 
parkeerplaats is, daar zijn we om 10.45 uur. Daar is altijd veel te zien zoals: Rüppells Grasmus, Raaf, Huismus, 
Bonte kraai, Kleine Zwartkop, Baardgrasmus, Oostelijke Blonde Tapuit, Kleine Torenvalk. Pijlstormvogels in de 
verte. Welke soort is lastig te determineren, maar de grootste kans is dat het om Yelkouan Pijlstormvogels gaat 
die tussen Geelpootmeeuwen zwemmen.  
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Krekels
http://nl.wikipedia.org/wiki/Familie_(biologie)
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Om 11.30 uur rijden we door naar het kunstmatige regenwater bassin. Daar treffen we Geelpootmeeuwen, 
Blauwe reiger, Oeverloper, Bonte Kraai, Torenvalk, Casarca’s en een Baardgrasmus met een nest vol jongen.  
Hij / zij vliegt steeds met een snavel vol insecten naar dezelfde struik. Er zit een Steenuil in de oude 
varkensschuur. Dan de weg vervolgen naar Sykaminias en Skala Sykaminias, het kleine en gezellige 
vissersdorpje aan de noordkust van Lesbos. Aan de andere kant van de smalle zee-engte van circa 8 km breed 
ligt Turkije, we zien de huizen en minaretten vanaf deze kant erg duidelijk.  
In Skala Sykaminias om 13.15 uur lunch op een terrasje. Erg lekker eten daar en het is er gezellig. Na de lunch 
gaan we om 15.00 uur langs de kust over een onverharde, slingerende en soms zeer slechte kustweg naar 

Mithymna. Soms ben je 50 of 100 meter boven zeespiegel. Prachtige 
uitzichten heb je hier. Echt een toeristische route. We zien een Dolfijn 
uit het water springen. Langs de kustweg: Witte Kwikstaart, 
Maskerklauwier, Bruinkeelortolaan, Oostelijke Orpheusgrasmus, 
Bonte kraai op zijn nest, Hop en Zomertortel.  
Om 18.00 uur zijn we terug bij het hotel. Om 19.30 uur lijsten we om 
daarna aan tafel te gaan voor het diner.  
Deze dag 14 nieuwe soorten erbij en tot nu toe kennen we een totaal 
van 113 soorten.  
Vandaag 102 km gereden. 

 
 
Dinsdag 23 april 2013 
Iedere avond vraag ik aan de deelnemers waar we de volgende ochtend vroeg voor het ontbijt heen willen/ 
moeten/kunnen. Om 06.15uur gaan we met 2 busjes en 7 deelnemers naar de zoutpannen. We rijden direct 
helemaal naar het einde van de zoutpannen, omdat we dan de zon in de rug hebben als we langzaam al vogels 
kijkend terug rijden.  

Het is nog steeds koud, 13⁰C, weinig wind en een beetje 
bewolkt. We stoppen toch even vooraan bij de zoutpannen 
omdat de Rosse Flamingo's niet zo ver weg staan. 
Achteraan, voorbij de grote zoutbult zien we:  
Grote Zilverreiger, Dwergstern, Lepelaar, Zwarte Ibis, Watersnip, 
Zwarte ruiter, Kemphaan, Zwarte Ooievaar, Visdief, Casarca’s, 
een groep Kleine zilverreigers en Bosruiter.  
We ontbijten om 07.45 uur en om 08.30 uur rijden we weer naar 
Skala Kallonis om onze lunch te kopen. Dan op pad voor de 
langste dagreis van de week. We gaan helemaal naar het westen 
van het eiland, naar Sigri. De trip gaat via Kallonis, Dafia, Filia, 

Skalahori, Vatoussa en Andissa. Onderweg stoppen we enkele malen en zien: Roodkopklauwier, 
Roodstuitzwaluw en het nest van een Rotsklever. Bij een grote rots in een scherpe bocht blijven we altijd een 
tijdje staan omdat hier altijd veel te zien is. Hier weer veel vogels en vooral nieuwe soorten zoals: Blauwe 
Rotslijster, Rotszwaluw, Fluiter, Merel, Oostelijke blonde Tapuit, Bruinkeelortolaan, Winterkoning, Zwartkop, 
Europese Kanarie, Buizerd, Maskerklauwier. Onderweg zien we veel zonnepanelen in een soort parkopstelling. 
Bij het Ypsilou klooster in de buurt ook veel hoge moderne windmolens die stroom opwekken. Er is een plan 
om op het westelijke deel van het eiland 400 grote windmolens te bouwen. Veel bewoners en vogelaars zijn 
daar op tegen, omdat de opbrengst van deze molens niet gebruikt wordt op Lesbos. Maar zoals zo vaak, we 
willen allemaal alternatieve energie, maar zodra het onze eigen belangen schaadt dan zijn we het niet eens met 
de plannen. Deze molens mogen wel in de tuin van iemand anders staan, als ik er maar geen last van heb.  
Deze redenering gaat ( bijna ) altijd op.  
 
Op de driesprong naar Eresos en Sigri vlak bij het Ypsilou klooster stoppen we. Hier is altijd de Isabeltapuit te 
zien. Ook nu is die weer van de partij met meerdere exemplaren zelfs. We zien ook nog: Arendbuizerd, Kneu en 
Putter. Ook de Boomleeuwerik “zingt” zijn eigen Latijnse naam uit volle borst. 
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We gaan daarna naar het vlakbij gelegen klooster Ypsilou. Dit oude klooster is circa 1.000 jaar geleden gesticht 
op een strategische plaats hoog op een mooie berg. Het heeft wel iets van een goed verdedigbare vesting, met 
kantelen. Kantelen zijn rechtopstaande stukjes muur op een verdedigingsmuur van een kasteel. Iedereen kan 
het klooster bekijken. Vorig jaar was dat wel anders, want toen was er een monnik die erg nors deed. 

Rondom het klooster zien we: Roodpootvalk, Oostelijke Blonde Tapuit, een Raaf die een 
langs vliegende Vale Gier lastig valt. Je moet als Raaf maar durven om een vogel die 
circa 3 keer zo groot is als jijzelf te plagen. Verder Smyrnagors, Bergfluiter, Rotsklever 
bij nest, Blauwe Rotslijster, Arendbuizerd en Putter. Wim en ik brengen een busje naar 
beneden en tuffen met het andere busje weer naar boven. Dan lopen we met de groep 
naar beneden, en halen daarna het busje wat bij het klooster staat weer op. We gaan 
tijdens deze reizen normaal niet naar het versteende woud, maar er is nu een Perzische 
Roodborst waargenomen en die vogel komt hier normaal niet voor. Vele nieuwsgierige 
vogelaars staan al te speuren naar de vogel, maar die zien hem / haar niet. Het lukt ons 
ook niet om de vogel te bewonderen. Later horen we dat de vogel bepaalde tijden van 
de dag actief is, maar wij zijn er niet op die momenten geweest. Bij het versteende 
woud zien we wel: Withalsvliegenvanger, Balkanvliegenvanger, Grauwe Klauwier, 
Huismus, Gierzwaluw, Boerenzwaluw en Oostelijke Blonde Tapuit. 

 
Wij gaan verder naar de Faneromeni rivier ten noorden van Sigri. Vlak voor Sigri - waar de zee begint - slaan we 
rechtsaf, we rijden bij de zee langs. We rijden enkele kilometers verder door tot bij / in de eerste rivierbedding. 
Daar parkeren we onder / naast een soort half afgebouwde brug. Hier is altijd wat te zien. Parkeer niet zodanig 
dat je de weg verspert voor andere auto’s. De rivier wordt in de zomer door de locals als “ weg “ gebruikt. 
 
Er staat een vogel in de rivierbedding die ik niet direct thuis kan brengen. Wim en anderen ook niet. Ik denk aan 
een zieke / vervuilde bosruiter, maar Wim zegt een Kleine Grijze Snip. (de Kleine Grijze Snip is nog nooit op 
Lesbos gezien). Sytze en ik maken een aantal foto's. Later, bij een grondige studie van de beelden en na 
raadpleging van de Engelse, zeer deskundige vogelaar Steve Dudley (die bij ons in het hotel verblijft, en die een 
boek over de vogels op Lesbos geschreven heeft), blijkt het toch een " vieze " Bosruiter te zijn. Zo zie je maar 
weer dat vogels kijken niet altijd eenvoudig is. 
 
Sigri is de enige plaats op het eiland waar we altijd een grote groep Kauwtjes zien. Vreemd, dat ze zich niet 
verder over het eiland verspreiden. Ook zien we een Kuifaalscholver. Kenmerkend voor de Kuifaalscholver is 
dat die vlak voor het duiken een klein, snel sprongetje maakt om onder water te duiken / komen om voedsel te 
zoeken. Een gewone Aalscholver zakt als een " onderzeeër " voorzichtig onder water, zonder dat voor 
Kuifaalscholvers kenmerkende sprongetje. We kunnen de asfaltweg terug nemen, maar veel interessanter is de 
stoffige, hobbelige, authentieke en toeristische binnenweg naar Eresos. Deze binnenweg nemen we altijd op de 
terugweg van Sigri naar Skala Kallonis. Voor de inzittenden van de bus is het soms niet echt comfortabel, maar 
als er veel te zien is compenseert dat altijd de hobbels en bobbels die we moeten nemen. Het wordt gelukkig 
wat warmer met circa 22⁰C, dus de jassen en truien kunnen uit. Onderweg is er veel te zien, zoals: 
Bruinkeelortolaan, Roodborsttapuit, Rotsklever, Steenuil, Withalsvliegenvanger, Kuifleeuwerik, Isabeltapuit, 
Oostelijke Blonde Tapuit, Slangenoog hagedis en veel Hardoenen.  
 

Een Hardoen is een hagedis die zelfs bij extreem hoge temperaturen nog 
in de volle zon zit. 
We zijn laat - pas om 19.00 uur - terug bij het hotel. Na aankomst bij 
hotel busje opruimen en de spullen naar mijn kamer brengen. Al het stof 
snel even afspoelen en daarna lekker genieten van een koel Grieks 
biertje. Iets later dan normaal " lijsten " en dan blijkt dat er 20 nieuwe 
soorten gezien zijn die het totaal op 133 soorten brengt. We kunnen om 
20.15 uur aan tafel voor het diner. Ik heb vandaag 155 km gereden. Na 
het nuttigen van nog een lekker koud biertje ga ik om 23.30 uur lekker  

           slapen. 
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Woensdag 24 april 2013 
De wekker gaat om 05.45 uur en het is nog bijna donker, maar het begint wel voorzichtig te schemeren. Het is 
nog steeds fris zo vroeg in de ochtend. De temperatuur komt niet boven de 10⁰C. Om 06.15 uur gaan we met 2 
busjes op stap. Zoals elke keer ’s avonds na het lijsten vraag ik waar we op de vroege ochtend trip heen kunnen 
of willen gaan. 
 
Daar kwamen de volgende 2 keuzes uit. 
Wim gaat naar de natte gebieden achteraan voorbij de zoutpannen, maar nog voor de grote zoutbult. Volgens 
hem zijn de volgende vogels gezien: een grote groep Kleine Zilverreigers, Zwarte Ibis, Bruine Kiekendief en een 
Roodkeelpieper. 
Ik ga met 3 deelnemers naar de West River. Hier zoeken wij de Griel, maar helaas vinden wij die niet. Er zijn 
niet zo veel vogels bij de West River. Wel zien we: Zwarte Ooievaar, Kuifleeuwerik, Blauwe Reiger, Roodkop 
Klauwier, Grauwe Klauwier, Huismus, Spaanse Mus, Steltkluut. 
Na het ontbijt gaan we eerst weer lunchinkopen doen in het dorp. Lekker vers brood, broodjes en appelflappen 
bij het kleine bakkerijtje en vers fruit bij de groenteboer. Ik leef deze 3 weken – volledig vrijwillig - op 2 of 3 
appelflappen en lekker fruit als lunch. In het dorp Keramia - vlakbij Skala Kallonis - zijn we eerder geweest om 
de Dwergooruiltjes te bekijken. Ze zitten nog steeds op dezelfde plaatsen. De Dwergooruiltjes in dezelfde boom 
en de Ransuil zit nog steeds op zijn nest. 
Dan naar de observatiehut / vogelkijkhut aan de doorgaande weg Kallonis - Mytilini, dit is aan de noordkant van 
de zoutpannen. Wij wandelen een eind het zandpad af dat naast de zoutpannen ligt. Veel Zwarte Sterns, In de 
verte, vlakbij de grote zoutberg waar we al eerder waren, geeft een grote groep van circa 100 Zwarte Ibissen 
een mooie luchtshow. Verder Witwangsterns, en we horen een Graszanger volgens de anderen, maar helaas 
laat mijn gehoor het hier afweten, want ik hoor deze vogel niet (meer?). Het geluid dat deze vogel maakt is ook 
niet erg luid. We zien nog een Iberische Gele Kwikstaart.  
 

Ik ontdek ook een nieuwe vogelsoort: een Kuifleeuwerik met een erg 
vergroeide bovensnavel, die bijna 3 maal zo lang en krom is dan de onder 
snavel. Het lijkt veel op de naar beneden gerichte snavelvorm van een wulp, 
dus…. de Kuifwulp is op Lesbos geboren als nieuwe soort. 
 
Op en bij de oude brug van Mesa Sanctuary aan de doorgaande weg van 
Kallonis naar Mytilini drinken we koffie. Hier zien we: Steltkluut,  
4 Purperreigers, een roofvogel die te snel verdwenen is om te determineren, 

veel Libellen, Waterjuffers en Kaspische Beekschildpadden.  
Op weg naar de Turkse Boomklever bloeien in een grasveld heel veel klaprozen. We stoppen even voor een 
mooi fotomoment. De Turkse Boomklever zit in dezelfde boom als vorig jaar, een bijna verrotte boomstronk 
van circa 3 meter hoog. Dit is vlak voor Achladeri op het voormalige militaire oefenterrein. Vorig jaar was er 
nog een nest op een andere plaats achter in het bos. Ik ga kijken of dat nest er ook nog is, maar helaas is die 
half verrotte boom waar het nest in zat omgewaaid. We zien, naast de Turkse Boomklever de Vink, 
Slangenarend, Roodkopklauwier, Arendbuizerd, Putter, Raaf, Koolmees, Pimpelmees, Maskerklauwier en 
Huismus. Nadat we de Turkse Boomklever en alle andere vogels bewonderd hebben lunchen we onder de 
bomen in de schaduw. De temperatuur is gelukkig gestegen, waardoor we nu een echt vakantie gevoel krijgen. 
We gaan hiervandaan terug richting Kallonis.  
 

We gaan om circa 15.30 uur naar een heel mooi klooster, het 

Limonas Klooster. Het is een oud klooster dat ligt tussen de dorpjes 

Dafia en Filia. Het klooster is gesticht in het jaar 1523 door de 

metropoliet Ignatios Agalianos. Je kan het hele klooster bekijken. Er 

zijn vele interessante dingen te zien, zoals iconen, manuscripten, en 

veel gebruiksvoorwerpen. Midden in het klooster is een kerkje waar 

vrouwen niet in mogen komen. Het Grieks Orthodoxe geloof staat 
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bezoek door dames in die kerk niet toe. In het klooster zelf wonen nog 2 of 3 geestelijken.  

 

Er is een museum in het klooster en een zeer uitgebreide bibliotheek met geschriften van meer dan 1.000 jaar 

oud. Het klooster raakt wel erg in verval. Er moet op korte termijn heel veel onderhoud gedaan worden. Er 

komen busladingen toeristen dit monument bewonderen zonder entree te heffen. Misschien moet dat maar 

om inkomsten te genereren om dit mooie gebouw te behouden.  

 
Bij het klooster kun je ook mooi wandelen en er zijn veel vogels. Wij zien: Baardgrasmus, Blauwe Rotslijster, 
Zwartkop, Slangenarend, Arendbuizerd, Pimpelmees, Koolmees, Vink. Bij het klooster is een gelegenheid waar 
je koffie, bier of andere versnaperingen kunt kopen. Sommige deelnemers gaan het klooster bekijken en 
enkelen gaan op het terras iets nuttigen.  
Om 17.00 uur zijn we terug bij het hotel. We hebben deze dag 52 km gereden. Het vaste ritueel van bus op - en 
uitruimen, mijn spullen naar mijn kamer brengen en een douche nemen en een heerlijk, helder Grieks biertje 
op het terras. In het zwembad enkele dames en heren die het stof van hun lichaam zwemmen en proberen wat 
extra kilo's kwijt te raken die er na zo'n rustige en relaxte vakantie ongemerkt bijkomen. Wat wil je nog meer 
op deze wereld dan genieten van vogels, lekker eten en een rondje zwemmen? Er zijn vandaag 7 nieuwe 
vogelsoorten bijgekomen wat het totaal op 140 soorten brengt.  
 
 
De eerste dag hebben we iedereen gevraagd hoeveel vogels ze denken te zien tijdens deze vogelweek op 
Lesbos. Het is een wedstrijdje, en diegene die er het dichtste bijkomt of het aantal precies voorspelt krijgt een 
klein prijsje. Er is ook een 2de prijs beschikbaar. De deelnemers rekenen al uit wie er het dichtst bij zit en 
maken grapjes zoals: “ Als ik een nieuwe soort zie zeg ik lekker niks “, of “ een grote vogel telt dubbel “,  
of “ mannetjes en vrouwtjes van dezelfde soort tellen dubbel “. Heel erg grappig om te zien hoe creatief ze zijn 
om het voorspelde aantal proberen te beïnvloeden en / of halen. 
 
 
Omdat we vanavond de Kerkuil in Skala Kallonis willen bewonderen gaan we om 18.30 uur lijsten en om 19.15 
uur dineren. Om 20.15 uur wandelen we samen naar Skala Kallonis. De Kerkuil zit in een schoorsteen op het 
huis / winkel van een Nederlands echtpaar. Deze winkel heet Diana's Shop. Wij zijn niet de enige toeschouwers 
en de Skala Kallonische bevolking die langs wandelt, kijken ons soms meewarig aan. Die vreemde vogelaars die 
naar een uil - in het Grieks “Koukabija“ -  kijken. Zouden ze denken: “ze zijn niet wijs“?  
Als de kerkuil onverwacht aan komt vliegen duikt hij / zij direct in de schoorsteen. De prooi wordt naar de 
jongen gebracht en dan komt de kerkuil weer uit de schoorsteen. De voorstelling is in een flits voorbij. We zien 
de kerkuil niet meer en gaan samen op een terras wat drinken en genieten van een mooie avond in Skala 
Kallonis. 
 
 
 
 
 

Donderdag 25 april 2013 
We vertrekken vroeg naar de zoutpannen. De Nachtegaal zingt nog steeds zijn 
hoogste lied. Het lijkt wel of dit de hele nacht doorgaat. De Cetti’s zanger laat zich 
ook onophoudelijk horen. De Dwergooruil roept ook steeds in de directe omgeving 
van het hotelgebouw, maar helaas kunnen wij met enkele personen deze mooie 
kleine uil niet vinden. Ook zoeken we nog enkele malen overdag, maar resultaat 
blijft uit. Toch moet deze kleine uil in de bomen rondom het hotel zitten. Om 06.15 
uur rijden we naar de zoutpannen. Dit keer direct naar het strand helemaal 
achteraan, dus niet linksaf richting de zoutbult, maar rechtdoor naar de zee. Hier 
stond enkele jaren geleden een klein strandtentje. 
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Er zijn deze vroege ochtenduurtjes 8 mensen die mee gaan in de twee busjes. We zien Grauwe kiekendief, 
Blauwe kiekendief, Roodkopklauwier, Mus, Gele kwikken, Visdiefjes, Zwaluwen, Ralreigers, Kleine Zilverreiger 
en in het zoute water zit een Scholekster. Wim loopt door het veld en opeens roept hij ”Velduil“. Vlak voor zijn 
voeten vliegt een Velduil op en deze verdwijnt ook weer snel tussen de begroeiing. Deze vogel heb ik hier nog 
niet eerder gezien. Na het ontbijt gaan we weer inkopen doen in Skala Kallonis. Als iedereen voldoende 
voorraad heeft voor de lunch gaan we naar het zuidelijke deel van het eiland ten westen van de grote baai 
Kolpos Kallonis of de baai van Kallonis. We gaan eerst naar de brug bij de West River. We hopen hier de Griel te 
zien, maar die is er nu even niet. Wel Balkankwikstaart en Blauwe reiger. Vlak voor Parakila is aan de 
rechterkant een klein moeras. Daar stond ook een uitkijk platform, maar die is enige tijd geleden afgebrand. Bij 
dit moeras zien we: Griekse Spotvogel, Oostelijke Vale Spotvogel, Waterhoen, Meerkoet, twee Purperreigers 
vliegen over, Steltkluut en een Bosrietzanger. Vanuit de auto zien we nog een Maskerklauwier.  
 
Op de driesprong voor Parakila gaan we naar links en na enige tijd komen we bij een brug en een riviertje. Hier 
zit de Middelste Bonte Specht in een boom te broeden. Als we bij de boom komen blijkt die net onder het 
vlieggat afgezaagd. Het werd de eigenaar waarschijnlijk te druk met vogelaars.  
 
Op de voornoemde driesprong zit ook de nestholte van een Middelste Bonte Specht, maar ook deze laat zich 
niet zien. Wel: Putters, Mussen en Kraaien. 
Bij het kapelletje van Agiasos Johannis zit het nest van een Rotsklever. Helaas zien we de Smyrnagors niet, 
hoewel die hier meestal wel is. Vlak voor Apothika stoppen we weer voor een Rotsklevernest. Als we in het 

veld lopen vliegen er vlak voor mijn voeten twee Aziatische Steenpatrijzen op. Er 
worden mooie foto’s van deze vogel gemaakt. Mij lukt dat niet zo goed omdat ik 
net wat heb zitten rommelen met mijn nieuwe camera. Er zitten aan deze grote 
rotspartij ook twee Rotsklevernesten. Iets verderop zien we het nest van een 
Rotsklever vlak naast de weg. Vanuit de bus is dit mooi te fotograferen. De 
oudervogels voeren hun jongen regelmatig en enkele deelnemers blijven hier 
om dit mooie schouwspel vast te leggen.  
We rijden naar Apothika om daar wat te eten. Helaas is men niet berekend op 
zo’n (grote) groep en kunnen we alleen wat drinken. We gaan terug naar het 
hotel en zijn daar om 17.15 uur. Dit is erg vroeg en vele deelnemers genieten op 
deze voorlaatste dag van de vakantie van een temperatuur van 26⁰C en het 

zwemmen in het grote zwembad van het hotel. Vandaag blijkt tijdens het lijsten dat er 6 nieuwe soorten 
bijgekomen zijn. Het totaal komt dan op 146 soorten. Dit zijn er een stuk of 20 meer dan voorgaande reizen. Op 
de terugweg vonden we ook nog een dode pijlslang. We zien regelmatig dode dieren op de weg liggen. 
Vandaag hebben we 69 km gereden. 
 
Vrijdag 26 april 2013 
Helaas, alweer de laatste dag van de eerste week. Ik sta om 05.30 uur op. Omdat ik nog twee weken blijf, hoef 
ik mijn koffer nog niet in te pakken. Om 06.30 uur is er ontbijt en iedereen is al in de zaal. Ook staan alle koffers 
al klaar bij de uitgang. De koffers gaan allemaal mee in de busjes. Om 07.15 uur vertrekken wij naar het 
vliegveld bij Mytilini, 50 km van Skala Kallonis. Zonder oponthoud zijn we om 08.15 uur bij het vliegveld. Eerst 
inchecken en bagage afgeven. Omdat we nog enige tijd moeten wachten nemen we de koffie mee naar de het 
kerkje aan de overkant van de weg. Het is mooi weer en het is 22⁰C. Dit buiten de vertrekhal wachten op het 
vliegtuig kan wel op Lesbos, maar is onmogelijk op Schiphol. 
Pas als het vliegtuig geland is gaat iedereen naar binnen om door de douane te gaan. Het vliegtuig uit 
Nederland met de volgende groep komt om 09.40 uur aan. Na enige tijd komen alle deelnemers van deze 
groep uit de hal. Ik verwelkom ze allemaal en ook Ruud, de reisleider voor de twee volgende weken is erbij.  
Ik breng ze naar de busjes en maak foto’s terwijl iedereen de spullen die de komende reis nodig zijn uit hun 
bagage haalt. 
 
Wim Smeets was ook als reisleider bij deze vogelreis. We hebben samen een heel leuke week gehad. 
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